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aarom zou niet iedereen een 
kunstwerk van zijn leven kunnen 

maken? Waarom is die lamp, dat 
huis wel een kunstwerk en mijn 

leven niet?” Die vraag stelde de 
Franse filosoof Michel Foucault zich 

in zijn streven om de levenskunst 
opnieuw ‘leven’ in te blazen.

De vraag naar het goede, schone, zinvolle leven was altijd een van de 
hoofdthema’s in de filosofie, tot in de moderne tijden het materiële, 
wetenschappelijke, technische en economische leven meer aandacht 
begon te krijgen. De cura sui, de zorg voor het zelf, dreigde vergeten of 
ondergewaardeerd te worden.

Levenskunst draait om zelfbeheer, toewijding aan jezelf, zelfstilering… 
Het is een bestaansethiek die uitgaat van de eigenheid en eigenwaarde, 
maar evenzeer van de rol van de ander. Sociale betrokkenheid neemt in 
de levenskunst een belangrijke plaats in. Vandaar dat de link met vrijzinnig 
humanisme niet ver te zoeken is. In de huidige editie van het deMens.nu 
Magazine diepen we de thematiek van de levenskunst dan ook graag uit in 
het dossier.

In dit nummer komen ook enkele bijzondere vrouwen aan bod. Vooreerst 
algemeen directeur Marina Van Haeren, die na een lange en vruchtbare 
carrière bij en tomeloze inzet voor deMens.nu-Unie Vrijzinnige Verenigingen 
met ingang van 1 juni met pensioen gaat. In een extra middenkatern blikt 
Leo Ponteur, erevoorzitter van deMens.nu-UVV, terug op haar rijkgevulde 
loopbaan. In de rubriek Onderhuids laten we prof. dr. Petra De Sutter aan 
het woord, die onlangs nog de Çavaria Campaign Award in ontvangst 
mocht nemen voor haar getuigenis en inzet die leidden tot de goedkeuring 
van de transgenderresolutie in de Raad van Europa.

Veel leesplezier met deze editie.

Nils Vandevijvere

van de redactie
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inhoud

13

17

Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende 
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig 
humanisme. 

Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal 

De verantwoordelijkheid voor zin en moraal ligt voor vrijzinnig humanisten 
bij de mens. We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu, 
en dat doen we met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur. 
We streven daarom ook naar een warme en solidaire democratische 
samenleving waar elk individu zich ten volle kan ontplooien. Hoewel 
iedereen anders is, zijn we gelijkwaardig en moeten we onszelf kunnen zijn.

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf

We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen, maar oordelen zelf 
wat goed is en wat slecht. Dé waarheid bestaat immers niet en dus kan 
niemand die opleggen. Daarom stellen we alles in vraag tot we nieuwe 
inzichten hebben. Het is onze ultieme vrijheid: het mogen veranderen van 
mening.

Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje

Jong en oud, rijk en arm, uit alle hoeken van de wereld… We geven allen 
zelf zin aan ons leven en maken er samen het beste van. Hier en nu en met 
vertrouwen in de toekomst.

DeMens.nu Magazine is er voor vrijzinnig humanisten, maar ook voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij onze samenleving en zeker ook voor 
nieuwsgierigen!

8

Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen
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mar
 kant.

Markant bundelt merkwaardige, 
opzienbarende en grappige 
artikels uit de media.

Esther Meuwis

Goed nieuws voor wie dagelijks 
met de bus of trein naar 
het werk pendelt. Japanse 
wetenschappers bestudeerden 
de medische en lichamelijke 
gegevens van bijna zesduizend 
bus- en treingebruikers, 
fietsers, voetgangers en 
automobilisten. Volgens het 
onderzoek heb je minder kans 
op diabetes, overgewicht of 
hoge bloeddruk als je vaak het 
openbaar vervoer gebruikt. 
Bus- en treinreizigers zouden 
op weg naar hun halte of station een grotere afstand te voet afleggen dan wie 
naar het werk stapt of fietst. Het openbaar vervoer gebruiken is dus niet alleen 
milieuvriendelijk, het is ook sportief en gezond. Bron: Knack.be

Rennen om de bus te halen heeft dan toch zijn voordelen.

Van kou word je dan 
toch verkouden

Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus. Dat staat onomstotelijk 
vast. Toch worden meer mensen verkouden in de winter. Ook dat is duidelijk 
bewezen. Britse wetenschappers ontdekten nu dat de koude een impact 
heeft op het immuunsysteem. Bij koudere temperaturen zijn de neus- en 
keelslijmvliezen slechter doorbloed, waardoor hun afweer minder goed werkt. 
Een binnenkomend verkoudheidsvirus kan zich dan ook makkelijker nestelen 
en verspreiden. En dus ben je bij kou vatbaarder voor verkoudheden. Bron: 
De Standaard

Je mag het weer ongestoord zeggen: “Jas aan bij het buitengaan, anders vat 
je kou.”

Openbaar vervoer 
goed voor gezondheid

Nauwelijks 
heterovrouwen 
volgens 
wetenschap

Heterovrouwen bestaan nauwelijks, de meeste 
vrouwen zouden biseksueel of lesbisch zijn. Dat 
is de opvallende conclusie van een Britse studie 
aan de universiteit van Essex. De onderzoekers 
lieten vrouwen seksueel getinte filmpjes zien en 
registreerden hoe ze daar lichamelijk op reageerden. 
Het meten van hartslagversnelling en pupilverwijding 
gaf indicaties over aantrekkingskracht en opwinding. 
En wat bleek? Bijna drie kwart van de vrouwen die 
zichzelf heteroseksueel noemden, raakte tijdens het 
bekijken van de films net zo goed geprikkeld door 
mannen als door vrouwen. Bron: deredactie.be en 
hln.be

Opwindend nieuws! Wanneer eenzelfde onderzoek 
bij mannen?



Ufo’s: 
Belg ziet 
ze vliegen

Milieuvriendelijk stappen op oceaanafval

Horrorfilms 
zijn letterlijk 
bloedstollend

Onderzoekers aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum wilden nagaan of plotse 
angst bloedstollend kan werken, niet alleen 
figuurlijk dus, maar ook letterlijk. Vrijwilligers 
keken zowel naar een leerzame documentaire 
als een angstaanjagende griezelfilm. Voor en na 
afloop van beide projecties controleerden de 
wetenschappers de hoeveelheid stollingsfactoren 
in het bloed. Na de documentaire was er geen 
enkel effect merkbaar, na de horrorfilm lagen 
de waarden fors hoger. Gelukkig bleek er geen 
onmiddellijk gevaar voor de gezondheid te zijn, 
want het risico op bloedklonters blijft beperkt. 
Integendeel zelfs, in bedreigende situaties bereidt 
het lichaam zich voor op mogelijke verwondingen. 
Dan is het een voordeel als je bloed sneller stolt, 
want zo loop je minder kans op fatale bloedingen.
Bron: De Morgen en lumc.nl

Of hoe angst toch nuttig kan zijn.

deMens.nu Magazine | 7

Het Belgisch ufo-meldpunt onderzoekt 
waarnemingen van merkwaardige 
verschijnselen in de lucht. In 2015 heeft 
het 224 meldingen ontvangen, heel 

wat meer dan de 180 in 2014, maar geen record zoals de 342 meldingen 
in 2011. De inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen, gevolgd door die 
van Antwerpen, bemerkten de meeste vliegende objecten. Vaak rapporteren 
getuigen echter verkeerdelijk de maan, een planeet, een ster, een vliegtuig 
of een vogel als een ufo aan het meldpunt. Op de Liersesteenweg in 
Mortsel zorgde zelfs een mot voor veel verwarring. Een meerderheid van 
de waarnemingen kan het ufo-meldpunt niet ophelderen omdat er te weinig 
gegevens beschikbaar zijn. Bron: Het Laatste Nieuws

Er is wel degelijk een verschil tussen motten en ufo’s.

Sportgigant Adidas heeft eind vorig jaar een nieuwe 3D-geprinte sportschoen aan de wereld 
voorgesteld. De duurzame schoen bestaat voorlopig alleen in prototype. De sportschoen is een 
combinatie van in de oceaan gevonden plastic, gerecycleerde polyester en geloosde visnetten. De 
hoeveelheid plasticafval in de oceanen heeft gigantische proporties aangenomen en vormt een groot 
gevaar voor zeedieren. Plastic is, voor het grootste deel, immers niet biologisch afbreekbaar. Adidas wil 
door zijn positieve bijdrage de schadelijke effecten van de mensheid op het zeeleven onder de aandacht 
brengen en zich inzetten om de vervuiling van de oceanen voorgoed te bestrijden. Bron: clicknl.nl

Een positieve voetafdruk die navolging verdient.

De consumentendienst van de stad 
New York vergeleek de prijzen van 

achthonderd nagenoeg identieke producten 
die in een ‘mannelijke’ en een ‘vrouwelijke’ versie 

verkocht worden. Het gaat dan om producten die alleen van 
elkaar verschillen qua aroma of kleur, maar verder dezelfde kwaliteit bezitten. 
Uit het onderzoek bleek dat vrouwen vaak de helft meer moeten neertellen 
voor producten als shampoo, conditioner en gel dan mannen. De ‘vrouwelijke’ 
uitvoering van wegwerpscheermesjes is gemiddeld elf procent duurder dan de 
‘mannelijke’ tegenhanger. Veel bedrijven gaan ervan uit dat vrouwen bereid zijn 
om meer geld te besteden aan een product dan mannen. De mannenversie is 
als standaard gaan gelden, de vrouwenversie wordt als speciaal gezien en is 
dus duurder. Bron: De Standaard

Roze spulletjes duwen je bankrekening in het rood.

Besparen? 
Koop mannenspullen
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Interview met Petra De Sutter

“Ik laat me niet in 

een hoekje duwen”
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Professor arts-gynaecoloog Petra De Sutter is hoofd van de afdeling 
Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis 
Gent. Ze geeft les, ontvangt patiënten, verricht onderzoek naar 
vruchtbaarheidsproblemen en embryonale stamcellen, en is lid van 
ethische commissies en wetenschappelijke raden. Daarnaast bouwt 
ze als gecoöpteerd senator voor Groen een politieke carrière uit. 
Een engagement waarin ze zich thuis voelt. Begin dit jaar kreeg ze 
de Çavaria Campaign Award 2015 voor haar inzet en getuigenis bij 
de goedkeuring van de transgenderresolutie in de Raad van Europa, 
een oproep om de rechten van transgenders te respecteren en hun 
discriminatie te bestrijden. In haar drukke agenda wilde zij voor ons 
tijd vrijmaken, zolang het niet over haar transitie gaat. Dat verhaal 
heeft ze immers al genoeg verteld.

Durven denken

Wat is het belang van vrij onderzoek?
Ideologisch vind ik vrij onderzoek uitermate belangrijk. Op het vlak 
van bio-ethische dossiers is dat in België vrij goed geregeld. Wij 
hebben een zeer progressieve wetgeving, waardoor veel mogelijk 
is in onderzoek en toepassingen in ziekenhuizen, met een duidelijk 
kader. Zo zijn wij een van de weinige landen in de wereld waar 
onderzoek op embryo’s toegelaten wordt, mits toestemming van 
een lokale en een federale ethische commissie. Er is dus geen 
commercialisering, misbruik of uitbuiting mogelijk. Zoals dat wel 
het geval is bij de draagmoeders in India. Het commercialiseren 
van academisch onderzoek is een zorgwekkende evolutie, waarin 
Europa een zeer liberaal standpunt inneemt. Terwijl het zo belang-
rijk is fundamenteel onderzoek te voeren louter om dingen te be-
grijpen.

Wat zijn voor jou de ethische grenzen van het wetenschap-
pelijk onderzoek?
Dankzij medische vooruitgang, technologie en wetenschap kunnen 
we de evolutie van de mens vooruithelpen. De vraag is echter welk 
soort vooruitgang? Het zou om meer welvaart en welzijn moeten 
gaan, maar de praktijk valt tegen. Een onvruchtbare persoon via 
in-vitrofertilisatie een kind geven, heeft alleen maar voordelen. Het 
verhaal is anders wanneer we bijvoorbeeld bij draagmoederschap 
of eiceldonatie anderen uitbuiten. Daar ligt de ethische grens. 
De techniek van genoom-editing waarmee men zeer eenvoudig 

mutaties in een cel verbetert of wijzigt, zou ook toegepast kunnen 
worden in de reproductieve geneeskunde. In plaats van gezonde 
embryo’s te selecteren, zoals we nu doen, kan je met die tech-
niek van genoom-editing het abnormale embryo herstellen. Zo kan 
je een erfelijke ziekte wegnemen. Maar je kan ook verder gaan 
en bepaalde kenmerken wijzigen. Dat vind ik al lastig bij planten 
(ggo’s of genetisch gemodificeerde organismen, nvdr.), laat staan 
bij mensen of dieren. Ik zou niet graag leven in een wereld waarin 
alle ‘afwijkingen’ weggenomen worden. Wat is immers de perfecte 
mens?

Vrijheid als hoogste goed

Hoe vrij zijn we in een samenleving waarin de overheid onze 
vrijheden beperkt?
Het is eeuwig zoeken naar een goed evenwicht. Als individu ben 
je vrij om bepaalde dingen te willen of te verlangen, maar dat botst 
met de vrijheid van het volgende individu. Dat moet geregeld wor-
den. Ik ben niet voor het ultraliberalisme waarbij iedereen zijn ding 
kan doen en er geen overheid hoeft te bestaan, zoals het Ameri-
kaanse systeem. Maar ik ben evenmin voor collectivistische struc-
turen waarbij het individu niet bestaat en alles voor de collectiviteit 
is. Noord-Korea is hiervan het extreme voorbeeld. Geef mij maar 
een combinatie van individuele vrijheid, maatschappelijke verant-
woordelijkheid en overheidsregulering. In het Europese systeem 

onderhuids

Liza Janssens - foto’s © Jeroen Vanneste
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Eén voor allen, allen voor één

Wat wil je bereiken met jouw politiek engagement?
Op het vlak van mensenrechten, waaronder ook vrouwenrechten 
en holebirechten, is er nog veel werk aan de winkel en gaat het 
hier en daar zelfs de verkeerde richting uit. En de manier waarop 
we met onze planeet omgaan, stemt mij evenmin gelukkig. Een 
ander voorbeeld is de gezondheidszorg. De economische belan-
gen gaan vaak voor op volksgezondheid. Zo wordt het advies van 
de Wereldgezondheidsorganisatie over het pesticide glyfosaat, dat 
waarschijnlijk kankerverwekkend is, allicht niet gevolgd door de Eu-
ropese Commissie. Onze eigen minister wacht liever op een richtlijn 
van Europa. Vanuit mijn verontwaardiging hierover wil ik politiek 
een verschil maken. Ik voel me op mijn gemak in de politiek omdat 
ik binnen de Raad van Europa bezig ben met de thema’s die mij 
boeien: mensenrechten, holebirechten, transgenderrechten, vrou-
wenrechten, reproductieve en seksuele rechten… Daarnaast wil 
ik vanuit een sterk solidariteitsgevoel de verrechtsing tegengaan. 
Door de toevloed van vluchtelingen en aanslagen dichter bij huis 
zie ik de polarisatie alleen maar toenemen. Het ontbreekt de maat-
schappij aan solidariteit.

Hoe uit die verrechtsing zich?
In Koksijde mogen vluchtelingen niet buiten zonder een badge te 
dragen. Dat doet me denken aan de Jodenster. Het is heel wat 
anders als ze die badge gewoon bij zich moeten hebben, zoals een 
identiteitskaart. Het is een dunne grens waarbij we in de richting 

hebben we zo’n evenwicht, maar daar moet voortdurend over na-
gedacht worden. Nu wil men bijvoorbeeld grondwettelijke vrijheden 
inperken in het kader van veiligheid. Maar zijn we hiertoe wel be-
reid? De terreurdreiging wordt politiek gebruikt om verder te gaan 
dan nodig is, waardoor we heel wat van onze vrijheden opgeven 
en dat zelfs wettelijk laten verankeren. We moeten daarover eerst 
een debat ten gronde voeren.

Kunnen we in het huidige klimaat intolerante meningen to-
lereren?
De vrijheid van meningsuiting is een absoluut recht. Een prachtige 
uitspraak hierover is die van Voltaire (18de-eeuwse Franse vrijden-
ker, nvdr.): “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het 
te zeggen met mijn leven verdedigen.” Het is beter om mensen 
met argumenten te overtuigen dat ze fout zijn, dan ze te verbieden 
om hun mening te zeggen. Hetzelfde geldt voor godsdienstvrijheid. 
Het is een individuele vrijheid die we moeten respecteren. Uiter-
aard voor zover die godsdienst de mensenrechten, gelijkheid van 
man en vrouw, en andere fundamentele rechten en waarden res-
pecteert. Dit is inzake de islam een moeilijke dialoog. Ik heb geen 
moeite met een vrouw die vrijwillig en weloverwogen een hoofd-
doek draagt. Zelfs niet in openbare functies. Wanneer dit echter 
kadert in een cultuur van onderdrukking en ongelijkheid, dan vind 
ik niet dat we dit in België moeten tolereren. Wat moeilijk is, want 
die vrouwen zullen, zelfs al worden ze onderdrukt, zeggen dat het 
hun eigen keuze is. Een moeilijke discussie, waarin ik geen expert 
ben. Ik pleit hier voor nuance, dialoog en wederzijds begrip.
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onderhuids

“Ik zou niet graag 
leven in een 
wereld waarin 
alle ‘afwijkingen’ 
weggenomen 
worden”

gaan van verschrikkelijke toestanden. Ik heb een sterk historisch 
bewustzijn omdat ik veel heb gelezen over de Jodenvervolging. 
Die werd tien jaar lang voorbereid door intolerantie, discrimina-
tie, sekwestreren, getto’s… Er was dus al een klimaat van anti-
semitisme toen men aan de Holocaust begon. Hier en daar zie 
ik parallellen met wat zich nu voordoet. Een ideale voorbereiding 
voor een diepgewortelde mentaliteit van wij versus zij en geweld. 
Ik ben daar niet bepaald optimistisch over en ben daar niet alleen 
in. De VN-commissaris voor de mensenrechten waarschuwt hier 
ook voor. 

Oog om oog, tand om tand

Kan verdraagzaamheid ons redden?
Ik ben geen pessimist en geloof in de goedheid van de mens. 
De polarisatie die je nu ziet, is echter geen goede zaak. Zo 
krijg ik op Facebook vaak onverdraagzame reacties te lezen 
wanneer ik mijn mening geef over bijvoorbeeld de militairen op 
straat of de vluchtelingen die in Denemarken hun bezittingen 
moeten afgeven. Maar het is nu meer dan ooit belangrijk dat we 
vechten voor een maatschappij waar we op basis van weder-
kerigheid samenleven. Een maatschappij waarin plaats is voor 
mensen met een andere culturele en religieuze achtergrond. 
De oorzaak van de Arabische Lente en Islamitische Staat (IS) is 
volgens Etienne Vermeersch het mislukken van graanoogsten 

door de klimaatveranderingen. Er zal nog meer hongersnood 
zijn als gevolg van klimaatveranderingen. We mogen dus zeker 
zijn dat er nog meer conflicten en vluchtelingenstromen zullen 
ontstaan. Dat betekent dat onze cultuur onvermijdelijk zal evo-
lueren. Tegen 2100 zijn we met twaalf miljard mensen. Europe-
anen en Noord-Amerikanen zullen met hoogstens een miljard 
zijn, van wie zeker de helft een migratieachtergrond zal hebben. 
Hoewel we nog moeilijke tijden krijgen, geraken we daar finaal 
als mensheid wel uit.
We moeten gewoon een manier vinden om samen te leven.

Lukt ons dat wel in een wereld van ideologische tegenstel-
lingen?
Ideologie is op zich geen vuil woord, maar wel als men probeert 
zijn ideologie op te dringen. Je mag dus gerust een ideologie 
hebben, zolang je mij vrijlaat om mijn eigen keuzes te maken. 
Dat is echter het probleem met veel ideologische groepen. In 
het abortusdebat heb je in het antikamp pro-life-groepen zoals 
One of Us. Ik noem ze liever anti-choice-groepen. Zij mogen 
best pro-life zijn, zolang ze anderen een eigen keuze laten 
maken. Zij zijn echter zuiver dogmatisch en proberen hun over-
tuiging op te leggen aan anderen, vaak door hen aan te vallen. 
Het is een vuile oorlog waar ook ik middenin zit. Wegens mijn 
standpunten rond draagmoederschap, holebi- en transgender-
rechten ben ik public enemy number one voor bepaalde ultra-
katholieke groepen en zelfs radicale feministen.
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“Zelfs het absoluut 
overtuigd atheïsme 
is een geloof, want 
er is geen absoluut 
bewijs dat god niet 
bestaat”

Atheïst tot in de kist

Wat is jouw levensfilosofie?
Mijn levensmotto luidt: “Je kan de golven van de oceaan niet be-
dwingen, maar je kan er wel op leren surfen.” Dat betekent dat je 
in moeilijke situaties niet bij de pakken blijft zitten, maar probeert er 
iets goeds van te maken. Ik laat me dus niet in een hoekje duwen, 
maar word strijdbaarder en weerbaarder. Ik sta dan ook positief 
in het leven, ben een harde werker en een vechter. Ik wil de maat-
schappij op een goede manier beïnvloeden en veranderen. Op zijn 
minst door het voorbeeld te geven en het juiste te zeggen. Zo hoop 
ik mensen te inspireren om met zijn allen de mensheid in de goeie 
richting vooruit te helpen. 

Waar sta je op het levensbeschouwelijke vlak?
Ik ben niet religieus, maar wel spiritueel, waarbij de boeddhistische 
filosofie me sterk beïnvloedt. Daarin heb ik het antwoord gevonden 
op heel wat vragen die ik, net als andere mensen, stel. Wat is de 
zin van het leven, bestaat er een god…? Het boeddhisme zegt 
dat je beter stopt met die vragen te stellen, want ze doen er niet 
toe. Het is een typische zen-uitspraak: wat is het antwoord op 
die vraag? Dat je de vraag niet moet stellen. Dat inspireert mij. 
Een ander inzicht uit het boeddhisme is dat het lijden in de wereld 

voortkomt uit verlangens en gehechtheid. Mensen klampen zich 
vast aan materiële zaken, wensen en gevoelens. Die kan je vaak 
niet bereiken of slechts even, want dan wens je weer iets nieuws. 
Door dat verlangen los te laten, stopt het lijden. Dat vind ik prachtig 
in het boeddhisme, maar ik geloof niet in reïncarnatie en karma. 
Stel dat het zo is, dan zie ik dat wel als het zover is.

Geloof je dan in een god?
Ik weet het niet. Je kan niet bewijzen dat god niet bestaat, laat 
staan dat hij bestaat. Als god bestaat, ben ik hem in elk geval nog 
niet tegengekomen. Ik denk ook niet dat hij zich bemoeit met mijn 
leven. Een persoonlijke god zoals in de monotheïstische gods-
diensten, daar geloof ik zeker niet in. Bestaat er ergens een god, 
zoals het Vliegend Spaghettimonster, dan is dat interessant, maar 
ik geloof het ook niet echt. Eigenlijk interesseert het mij ook niet.
In sommige argumenten voor het bestaan van god zit een bron van 
waarheid, in andere niet en ook in argumenten tegen het bestaan 
van god zit veel waarheid. Het is daarom ook een geloof, het is een 
vermoeden. Zelfs het absoluut overtuigd atheïsme is een geloof, 
want er is geen absoluut bewijs dat god niet bestaat. Ik weet ook 
niet of we zo’n wetenschappelijk bewijs kunnen leveren. Ik noem 
me daarom liever een agnost dan een atheïst.

Onlangs verscheen van Petra 
De Sutter het boek [Over]
leven, samen met journaliste 
Elke Lahousse geschreven 
en uitgegeven bij Manteau, 
dat gaat over haar strijd als 
transvrouw, arts en politica.

onderhuids



Op 1 januari 1983 opende het Centrum voor Morele Dienstverlening 
(CMD) in Brugge de deuren voor het brede publiek met als opdracht 
het verzorgen van niet-confessionele morele dienstverlening. Na een jaar 
prospectie was de fase aangebroken om concreet van start te gaan met 
een dienstverlenende functie.

Het toenmalige contingent van vrijzinnig humanistisch - toen moreel - con-
sulenten was beperkt: namelijk zeven! Als jonge, pas afgestudeerde moreel 
consulent van de VUB was ik een van hen en kon ik samen met de collega’s 
aan de slag.

Het was een ware pioniersperiode. Er werd gestart zonder kant-en-klaar fol-
dermateriaal. Dat roept nostalgische herinneringen op aan de totstandkoming 
van de eerste folder. Enige creativiteit hierbij was nuttig, zoals het tekenen van 
een plannetje van de ligging van het CMD op stencil (voor de jongere lezers: 
dat is een predigitale manier om een tekst of afbeelding af te drukken). Nog 
een adresstempel erop en we waren klaar om onze werking voor te stellen. Zo 
konden we toch een spoor van ons bestaan nalaten. Van fotokopieerapparaten 
en pc’s was nog geen sprake. Het CMD beschikte wel over een solide, elektrische 
IBM-typemachine.

De taak van de moreel consulent bestond erin “de personen die erom verzoeken te 
helpen in het vinden van een gepaste oplossing voor het moreel probleem waarmee 
ze worstelen”. De consulent diende de nodige contacten te leggen om een probleem 
tot een oplossing te brengen zonder te vervallen in sociaal dienstbetoon. In afwach-
ting van de beroepscode, die in ontwikkeling was, moest de moreel consulent zich 
onthouden van het opdringen van een eigen mening of het aanbieden van een pasklare 
oplossing. Hij moest zich eveneens afzijdig houden van elke politieke beïnvloeding.

Al snel omvatte de werking meer dan alleen het verlenen van individuele morele bijstand. 
In West-Vlaanderen werd samen met de coördinatoren van de Stichting Morele Bijstand 
(de huidige Stuurgroep) naar nieuwe consulenten voor de ziekenhuizen gezocht en werd 
een aanzet tot inhoudelijke ondersteuning gegeven. Diverse vrijzinnig humanistische plech-
tigheden werden georganiseerd, voordrachten gegeven, opleidingen verzorgd, teksten 
geschreven,… De redactie van Antenne, het vakblad voor alle moreel consulenten, werd 
opgestart.

Anno 2016 hebben we de stap naar het digitale tijdperk al lang gezet. De professionalisering 
werd op alle echelons doorgedreven. De essentie blijft echter bewaard, namelijk het in de 
praktijk brengen van onze vrijzinnig humanistische waarden in wat we nu met de verzamelterm 
vrijzinnig humanistische dienstverlening omschrijven, of kortweg praktisch humanisme.

Franky Bussche, 
directeur Studie en 
Onderzoek deMens.nu
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Werknemers van het eerste uur vertellen hoe 
de vrijzinnig humanistische dienstverlening 
zich bij deMens.nu doorheen de tijd 
ontwikkelde tot het kwaliteitsvolle maatwerk 
van vandaag.

Praktisch humanisme, 
van stencilmachine tot pc

fo
to

 ©
 Is

ab
el

le
 P

at
ee

r 
- 

O
th

er
w

ey
es



14 | deMens.nu Magazine

“B
lij 

f d
ro

m
en

 va
n wat je wil bereiken”

fo
to

 ©
 L

iz
a 

Ja
ns

se
ns



deMens.nu Magazine | 15

Anton Van Dyck is een zeer energieke, 
vrijgevochten en kritische jongeman 
die zich voor de volle tweehonderd 
procent engageert voor de vrijzinnig 
humanistische gemeenschap. Met zijn 
22 jaar heeft hij al enkele mandaten 
met brio vervuld. Wie hij is, wat hij 
doet en wat hem drijft, ontdek je hier.
Yvan Dheur

jong.nu

Hoe ben je in de vrijzinnig humanistische gemeenschap te-
rechtgekomen en waar zet je je zoal voor in?
Het vrije gedachtegoed heb ik van thuis meegekregen en ik ben 
er verder in gegroeid. Mijn uitwisselingsjaar in Zuid-Afrika heeft me 
nog gesterkt in mijn overtuiging en is een levensvormende ervaring 
geweest. Toen ik naar België terugkeerde, was de keuze voor een 
rechtenstudie aan de eigenzinnige VUB een logische stap. Ik werd 
meteen lid van Studiekring Vrij Onderzoek en heb er gedurende 
drie jaar verschillende bestuursmandaten bekleed, zoals dat van 
penningmeester en voorzitter. Nu ben ik onder andere actief als 
voorzitter van de Week van de verlichting.

Via mijn mandaat bij Vrij Onderzoek zetel ik ook in de raad 
van bestuur van deMens.nu. Van daaruit ben ik dan deel gaan 
uitmaken van de International Humanist and Ethical Youth 
Organization (IHEYO), de internationale koepel van vrijzinnig 
humanistische jongeren. Mijn eerste opdracht bij IHEYO was die 
van charity-coördinator en sinds 1 januari van dit jaar heb ik de 
taak van secretaris-generaal opgenomen. Op die manier kan ik 
me inzetten om het vrijzinnig humanisme actief in de wereld uit te 
bouwen, en meer bepaald naar jongerenorganisaties toe.

Kan je je mandaten eens toelichten? Wat moet je er zoal 
voor doen?
In de raad van bestuur van deMens.nu komt het er vooral op neer 
om de verslagen door te nemen, te luisteren naar de meningen 
van andere raadsleden, om zelf kritische bedenkingen te formu-
leren en om terug te koppelen naar Studiekring Vrij Onderzoek. 
DeMens.nu kiest met Jongeren eerst! resoluut voor de uitbouw 
van de jongerenwerking en dat moeten we onder andere via het 
beleid verder uitwerken.

Bij IHEYO heb ik een altruïstische, wereldwijde liefdadigheids-
campagne opgestart. We coördineren een veertigtal initiatieven. 
Overal in de wereld dragen jongeren actief bij aan het promoten 
van projecten om het vrijzinnig humanisme en de humanistische 
werkers die op grassroots-niveau actief zijn in de schijnwerpers te 
zetten. Wat bij dergelijke campagnes voor mij heel belangrijk is, is 
de keuze voor projecten die mensen sterker maken, weg van de 
betutteling van ouderwetse liefdadigheid.

Als secretaris-generaal moet ik eerder administratief ondersteu-
nen en coördineren. Ik houd me ook bezig met het herstructure-
ren van de organisatie en met het installeren van meer openheid. 
Daarnaast bekommer ik me ook om de opleiding van de nieuwe 
charity-coördinator. En hierbij zal het waarschijnlijk niet blijven, 
want IHEYO staat nog voor talrijke uitdagingen.

Wat zijn je dromen voor de toekomst van het humanisme?
We moeten er hard aan werken om zoveel mogelijk jongeren te 
bereiken die zich echt willen engageren. Jongeren zijn de toe-
komst en jeugdwerking is dan ook van levensbelang voor onze 
beweging.

Ik heb ook de indruk dat we nogal academisch omgaan met hu-
manisme en nog niet voldoende in het veld aanwezig zijn. Bij de 
Vlaamse organisatie deMens.nu zijn heel wat verenigingen aan-
gesloten, maar van mij mogen het er nog veel meer zijn. Huma-
nisme en vrijzinnigheid zijn er niet alleen voor hoogdagen, zoals 
het lentefeest voor kinderen en het feest vrijzinnige jeugd voor 
tieners. Vrijzinnig humanisme is een dagelijkse manier van leven, 
denken, handelen, omgaan met anderen, kleine en grote beslis-
singen nemen...
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Onze bestaande organisaties zou ik ook actiever willen zien daar 
waar jongeren nu actief zijn, zoals op sociale media, in een taal 
met beelden en onderwerpen die jongeren aanspreekt, zodat ze 
gewoon zin krijgen om mee in ons verhaal te stappen.

Ten slotte droom ik van vreedzame ontwikkelingen op internati-
onaal vlak. Dagelijks stellen we vast dat humanisten wereldwijd 
nog altijd worden gediscrimineerd, vervolgd, gearresteerd, ge-
marteld, vermoord of ter dood veroordeeld omdat ze ‘anders’ 
denken. Dat is onhoudbaar voor de vrijheid en ontwikkeling van 
individuen en maatschappijen, en gevaarlijk voor de wereldvrede. 
Wij moeten er werk van maken en het bewustzijn van de internati-
onale gemeenschap zoveel mogelijk vergroten, om op die manier 
de vrijheid van levensbeschouwing te vrijwaren. Vrijzinnig huma-
nisme moet overal een optie zijn en religieus fanatisme mag dat 
niet in de weg staan.

Welke raad heb je voor jongeren die zich willen engageren 
voor het vrijzinnig humanisme?
Begin eraan, doe het, ga ervoor, engageer je! Wacht niet af of 
onderga niet tot anderen beslissen, maar maak zelf deel uit van 
de veranderingen, geef zelf vorm aan je toekomst, bouw zelf aan 
de wereld waarin je wil leven.

Laat je niet ontmoedigen door fouten of ontgoochelingen. Durf 
proberen, herbeginnen, geef niet op. Ook uit minder goede er-
varingen kan je leren. Zoek oplossingen en bondgenoten, wees 

creatief en blijf je doel voor ogen houden, blijf dromen van wat je 
wil bereiken. Dat is groeien! Tegenslagen zullen er altijd zijn en 
volhouden is de boodschap.

De gekste ideeën kunnen soms voor de beste resultaten zorgen. 
Durf als het moet van een wit blad te beginnen, ga uit de bol, wees 
origineel en eigenzinnig. Ongewone ideeën openen vaak nieuwe 
en onverwachte perspectieven om tot oplossingen te komen. Tot 
slot, verlies nooit je nieuwsgierigheid, blijf vragen stellen, kritisch 
denken en laat je de mond niet snoeren! En denk erom: de ge-
dachten zijn vrij!

jong.nu

Anton Van Dyck met geëngageerde medestudenten op de Pride
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Begin eraan, 
doe het, 
ga ervoor, 
engageer je!
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Tijdloos: 
twee generaties 
vrijzinnigen aan 
het woord

In de rubriek Tijdloos 
worden telkens een 
jongere en een oudere 
vrijzinnige aan het 
woord gelaten. Dit keer 
lichten Anke Mistiaen 
en Lydia Blontrock hun 
parcours toe.

Anke Mistiaen is leerkracht niet-confessionele zedenleer (NCZ) 
in het basisonderwijs.

Ik krijg vaak de vraag: “Wat doen jullie eigenlijk tijdens die 
lessen?” Niet-confessionele zedenleer, het woord lijkt vooral 
te zeggen wat we niet doen: op een niet-gelovige manier leren 
over zeden. NCZ is een vak waarin we proberen om onze 
leerlingen een eigen levensvisie te laten ontwikkelen. In alle 
openheid, vanuit het recht op zelfbeschikking en door middel 
van vrij onderzoek stellen we dagdagelijkse dingen in vraag. 
We leren situaties kritisch te bekijken vanuit verschillende 
standpunten, gefundeerde argumenten te zoeken en nuances 
in gebeurtenissen te zien. Daarbij gaan we in dialoog met 
elkaar en leren we vaardigheden aan om op een constructieve 
manier te discussiëren. Allemaal competenties die ook buiten 
de klas hun nut bewijzen.

Vandaag leven kinderen in een maatschappij die niet te 
vergelijken valt met de wereld waarin ik zelf NCZ volgde 
op school. De pc lijkt wel de hedendaagse dogma’s te 
bevatten: “Maar juf, het stond op het internet!” Onze job 
focust zich steeds vaker op het kritisch verwerken van 
de constante stroom aan beschikbare informatie die de 
leerlingen overspoelt. Tijdens de les is er ruimte om dieper 
op moeilijke thema’s in te gaan. De leerkracht NCZ werkt 
niet met eindtermen, wel met procesdoelen. Dat geeft 
ons de mogelijkheid om tijd te maken voor gevoelens 
en gedachten over de dingen die rond onze leerlingen 
gebeuren. Werken aan jezelf, het verwerven van inzichten, 
kritisch denken, zin geven aan jezelf in relatie tot anderen… 
dat zijn zaken die nooit klaar zijn. De mens is a work in 
progress en als leerkracht NCZ ben ik trots om deel uit te 
maken van dat proces!

Lydia Blontrock is leerkracht niet-confessionele zedenleer (NCZ) 
op rust en gewezen voorzitster van het Humanistisch Verbond (HV)

Ik heb mijn vak altijd boeiend gevonden, met als belangrijkste 
doel: mijn leerlingen leren om zich een eigen mening te vormen, 
met respect voor de ander, leren te luisteren en kritisch te denken. 
Vroeger werd er in mijn lessen vooral gewerkt rond de actualiteit. 
We praatten over ethische, sociale en andere problemen.

Tegenwoordig luister ik graag naar wat mijn kleinzoon (16) 
vertelt over zijn lessen NCZ. Hij nam onlangs deel aan een 
interlevensbeschouwelijke studiedag en had dat uiterst interessant 
gevonden. In mijn tijd bestond dat nog niet, maar ik ben grote 
voorstander van de interlevensbeschouwelijke dialoog op school. 
Omdat medeleerlingen vaak dezelfde progressieve visie delen, dreigt 
het vak NCZ soms wat saai te worden, volgens mijn kleinzoon. 
Door over de grenzen van de levensbeschouwelijke vakken heen te 
werken, ontstaat er meer ruimte voor een echt debat. In contact met 
mensen die helemaal anders denken over bepaalde zaken, kan je je 
eigen standpunt kritisch bekijken. Je kan achter je eigen mening 
blijven staan, of door de argumenten van de ander kan je die leren 
nuanceren of zelfs helemaal overboord gooien.

Het debat over het vervangen van de levensbeschouwelijke 
vakken door een algemeen vak Levensbeschouwing, Ethiek en 
Filosofie (LEF) is momenteel volop aan de gang. Heel eerlijk? 
Eerst was ik helemaal niet te vinden voor dat idee, maar nu sta ik 
open voor de discussie. Natuurlijk zijn er knelpunten. Wie gaat 
die lessen geven, bijvoorbeeld? Ik zou zeggen: de leerkracht NCZ, 
maar dat zou niet correct zijn. (lacht) En wat trouwens met het 
lessenpakket van de leraren NCZ? Ach, zolang er schoolruimte 
is voor levensbeschouwing en er wat punch zit in het vak NCZ, 
met af en toe dialoog met andersdenkenden, ben ik tevreden.

Nele Deblauwe

enAnke Lydia
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een 
bank 
vooruit

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal jaren voor de klas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scho(o)l(en): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studierichting(en): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja(a)r(en): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waarom blijft leren uit het verleden 
belangrijk?

Ik droom ervan om in mijn lessen te verkondigen: “De Shoah, dat gebeurt 
nooit meer! Want we hebben de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, de Verenigde Naties, de Europese Unie...” Maar het is een utopie. 
Je moet de krant maar openslaan: Syrië, Israël, de stigmatisering van de 
vluchtelingen enz. Zijn al die initiatieven dan voor niets geweest?

Afgelopen zomer nam ik deel aan de studiereis In het spoor van de Shoah, georganiseerd door de 
Stichting Auschwitz. Ik stond in Polen in de getto’s en bezocht er de verschillende vernietigings- en 
concentratiekampen. Veel restanten bleven er niet over. Soms was een hoopje stenen het enige 
aandenken. Maar het ‘niets’ is vaak erg aangrijpend.
Ondanks de gruwelijkheden van het verleden zag je in enkele Poolse steden antisemitische graffiti. 
Het is niet te vatten dat de plaatselijke bevolking hier onverschillig bij blijft. De studiereis heeft 
mijn leven en mijn kijk op de dingen veranderd. Ik werd een ‘nieuwe getuige’ met een opdracht: de 
geschiedenis verder vertellen.

Herinneringseducatie is belangrijk. Met eigen ogen heb ik gezien wat vooroordelen en racisme kunnen 
teweegbrengen. Ik begrijp dan ook niet dat er nog steeds vooroordelen en racisme zijn waartegen zo 
goed als geen actie wordt ondernomen. Ik word woedend van die onverschilligheid. We moeten onze 
verantwoordelijkheid opnemen en hiertegen ingaan. Want onverschilligheid heeft ervoor gezorgd dat 
het zover is kunnen komen in de Tweede Wereldoorlog.

Onderwijs is cruciaal om onverschilligheid te doorbreken. We moeten de mensenrechten blijven 
belichten en blijven wijzen op onrecht in de wereld. Je verantwoordelijkheid stopt niet aan je 
achterdeur.

In mijn lessen geef ik aan op welke manieren je weerstand kan bieden. Zo worden jonge mensen 
gewezen op de handelingsvrijheid die zij hebben om, ondanks alles, tegen de stroom in te gaan en 
niet onverschillig of afzijdig te blijven. Engagement, burgerschap en democratische waarden zijn 
een tegengif voor onverschilligheid. Alle inwoners van deze planeet zijn een cruciale schakel om een 
volgende Holocaust te voorkomen.

Marijn Straetemans

3

GO! KTA 2 Villers Hasselt
TSO - BSO: fotografie, chemie, schoonheidsverzorging, 
boekhouden, verzorging, kantoor, publiciteit, etalage...

3de graad

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak
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“Het wordt lastig.” Hij spreekt het uit alsof het niks is. Argeloos. 
Een fait divers. Het wordt lastig. Autorijden, bedoelt hij. Het 
drukke verkeer. Drie woorden: “Het wordt lastig.” Meer niet. “Ja”, 
zeg ik. “Rustig aan, op ’t gemak. Laat ze maar knipperen met 
hun lichten. Ze moeten maar geduld hebben. Gewoon op uw 
eigen tempo rijden, dan kan er niets gebeuren.” “Ja”, zegt hij. 
“Ja”, zeg ik. Maar denken doe ik: nee! Dat kán toch niet plots 
‘lastig’ zijn? Gewoon simpelweg autorijden. Doet hij al 55 jaar! 
Hoe kan dat dan plots ‘lastig’ zijn?
Ik wil het niet zien. Kan het moeilijk aanvaarden. Vecht tegen 
de gedachte. Doe elke dag opnieuw mijn uiterste best het te 
vergeten. Het komt goed. Ze hebben nog vele jaren. Oneindig 
veel. Dat denk ik niet. Dat wéét ik. Oneindig veel. Gelukkig maar. 
En dan plots die drie woorden. Dat het lastig wordt. Hij spreekt 
het uit alsof het niks is. En slaat een bres in mijn verdedigingswal. 
Genomen bij verrassing. Mijn kinderlijke, naïeve sprookjeswereld-
verdedigingswal aan flarden. Een gapende bres. Een bres die niet 
te dichten valt. Het gulpt naar buiten in woeste golven: het besef. 
De realiteit. De ouderdom. De eindigheid. De sterfelijkheid. De 
verweesde eenzaamheid die ik nu al vrees. De knoop in de maag.

“Vooral in de stad”, zegt hij. 75 is hij, en een beer. Nog steeds. 
Een beer van 75 die het lastig krijgt in druk verkeer.
“Dat zou je vroeger nooit gezegd hebben”, zeg ik. “Nee”, zegt hij, 
“maar alles wordt anders.”
“Ja”, zeg ik. (Maar niet van harte.)

Witloof met hesp in kaassaus. Het is maandagavond in hun 
appartement en we genieten met zijn drieën van het lekkere eten. 
Haar specialiteit. Klassiek Vlaams gerecht dat niemand in de 
wereld zo lekker klaarmaakt als zij. 
Dat ze vanaf nu van plan zijn om alle verplaatsingen met de 
auto samen te doen, zegt ze. Vier ogen zien meer dan twee. 
Glimlachend. Ontspannen. Alsof het allemaal niks te betekenen 
heeft.
“Goed idee”, zeg ik.
Zolang ze de dingen samen kunnen doen, komt alles goed, zegt 
ze, en ze neemt een hap.
Ik knik. Zo rustig en gewoon mogelijk. Alsof het niets te 
betekenen heeft.
“En daarna, als een van de twee overblijft, dan zien we wel weer 
verder…”, zegt ze.
(Ze doet het met opzet! Ze plaagt me. Heeft al lang in de mot dat 
ik geen raad weet met mijn gulpende bres.)

En dan plots een luide lach. En blinkende ogen. Vertederd. Die 
zoon van hen met zijn klein hartje!
“Daarover moet je wel durven praten als ouder wordend koppel, 
toch?”
“Ja natuurlijk, goed dat jullie er zo open over communiceren.”
Zij staat op, loopt naar de keuken. Hij kijkt haar na. Zij draait haar 
hoofd: kijk zo niet! Hij lacht: mag een man zijn eigen vrouw niet 
nakijken?
Nu! Dit moment, en verder niets. Dit moment. In al zijn 
breekbaarheid. Vergankelijk als het is. Dit eigenste moment 
koesteren. Want alles gaat voorbij.
Volgende week eten we samen. Broer, zus, vader, moeder en 
ik. Zesenzeventig wordt hij. En dat moet gevierd! Het zal gezellig 
zijn. We gaan praten. Beetje roddelen ook. Lachen. Hard en veel. 
Bij momenten zal de stilte boekdelen spreken. Ook goed. Zolang 
wij het zijn daar rond die tafel, is alles goed. Volgende week dus. 
Samen eten. Ook volgend jaar zullen we op de afspraak zijn. En 
het jaar daarop weer. Ook de jaren daarna trouwens. Het is een 
traditie. En tradities? Die zijn voor altijd. Gelukkig maar.



Jean Decety, een psycholoog van de universiteit van Chicago, 
onderzocht met een aantal collega’s de relatie tussen religie en 
het altruïsme van kinderen. De resultaten van het onderzoek ver-
schenen in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.

Veelal wordt beweerd dat er een positieve relatie bestaat tussen 
religie en moraal. De resultaten van het onderzoek weerleggen 
dat. Kinderen van niet-religieuze ouders blijken altruïstischer te 
zijn dan hun leeftijdgenoten die religieus worden opgevoed.

De wetenschappers onderzochten 1.170 kinderen tussen vijf en 
twaalf jaar. Ze deden dit in zes landen: Canada, China, Jordanië, 
Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

23,9% van de deelnemende kinderen werd christelijk opgevoed, 
43% als moslim, 2,5% als jood, een klein aantal als hindoe, boed-
dhist of agnost, en 27,6% als niet-religieus.

Vorig jaar verscheen een inmiddels 
veelbesproken wetenschappelijke studie 
waarin werd gepeild naar het verband 
tussen religie, opvoeding en altruïsme. 
Het onderzoek komt tot de conclusie dat 
kinderen die een niet-religieuze opvoeding 
genieten altruïstischer zijn dan hun 
godsdienstig opgevoede leeftijdgenoten, 
dat kinderen dus geen religieuze waarden 
behoeven om moreel verantwoord gedrag te 
ontwikkelen. Enige toelichting.

Franky Bussche

Onderzoek religie 
en altruïsme
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dragen. Het resultaat van de studie ligt in de lijn van vele andere 
studies die illustreren hoe moreel gedrag zich ontwikkelt.

Johan Braeckman wijst erop dat dit voor de grote meerderheid 
van christenen en moslims contra-intuïtief is. Men is er immers 
van overtuigd dat mensen er over het algemeen net dankzij religie 
voor kiezen om het goede te doen. Men beschouwt ongelovigen 
vaak als moreel onbetrouwbaar. Men stelt dat wie niet in god 
gelooft geen normale morele ontwikkeling kent en geen hoog-
staande ethiek kan hebben.

Zo vertrouwen veel gelovigen eerder mensen die in een andere 
god geloven, dan iemand die denkt dat alle goden uit de men-
selijke fantasie voortkomen. Johan Braeckman vindt het gek dat 
er ook veel ongelovigen zijn die geloof hechten aan de opvatting 
dat religie positief is vanwege morele redenen. Dat is een van de 
illusies over religie die Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof aan 
de Universiteit Gent, in zijn recente boek Illusies voor gevorder-
den bespreekt. Illusies over religie, toont Boudry overtuigend aan, 
kunnen gevaarlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de wijdverspreide 
illusie dat religie helemaal niets te maken heeft met terreur.

Volgens Johan Braeckman blijft de grote meerderheid van men-
sen die geloven in geloof, blind voor de religieuze dimensie van de 
terreur. Alsof de bomgordels niets te maken hebben met ideeën 
over het hiernamaals. Voor alle duidelijkheid stelt Braeckman dat 
religie vanzelfsprekend niet de enige, zelfs niet de belangrijkste 
verklarende factor van de terreur is waarop we zo moeilijk vat 
krijgen. Maar het is wel degelijk een factor die we veel meer in 
focus moeten brengen. Johan Braeckman concludeert dan ook 
dat de opvatting dat godsgeloof ons in het morele gareel houdt 
duidelijk niet deugt.

Bronnen:

Jean Decety et al.: The Negative Association Between Religiousness and 

Children’s Altruism Across the World, in Current Biology (2015)

Johan Braeckman: Over het vermeende verbond tussen religie en moraal, 

op deredactie.be blog (15 november 2015)

Om hun gevoel voor altruïsme te testen, speelden de kinderen 
het ‘dictatorspel’. Ze kregen een set met tien van hun favoriete 
stickers, maar omdat er niet genoeg zelfklevers waren, konden ze 
ervoor kiezen hun set al dan niet met andere kinderen te delen.

Kinderen uit niet-religieuze gezinnen waren duidelijk meer ge-
neigd om stickers te delen. Ze gaven er gemiddeld 4,1 weg. De 
christelijke kinderen schonken er 2,3 weg en de moslimkinderen 
3,2.

Oudere kinderen, die al langer blootgesteld zijn aan de religieuze 
waarden van hun ouders, waren minder altruïstisch dan jongere 
kinderen. Ook waren kinderen uit streng religieuze gezinnen min-
der altruïstisch dan kinderen uit minder religieuze gezinnen.

In alle landen gaven de religieuze ouders aan dat hun kinderen 
empathischer zijn en een groter rechtvaardigheidsgevoel heb-
ben dan de kinderen die opgroeien in niet-religieuze gezinnen. 
De onderzoeksresultaten tonen echter het tegendeel aan. Hoe 
religieuzer kinderen worden opgevoed, hoe minder altruïstisch ze 
zijn en hoe sterker ze geneigd zijn om anderen harder te straffen.

Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit 
Gent, merkt op dat de studie in Current Biology andermaal aan-
toont dat religie niet nodig is voor de ontwikkeling van een hoog-
staande moraal. Kinderen behoeven geen goddelijke ethische 
richtlijnen, noch bovennatuurlijke dreigementen of beloftes om 
uit te groeien tot volwassenen die zich moreel verantwoord ge-



Nieuw in het Antwerpse: een 
jongereneditie van VAT, het Vrijzinnig 
Antwerps Tijdschrift. Gemaakt door 
en voor jongeren.

Inspecteur-adviseur Martine Konings 
verwelkomt de leerkrachten.
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Beurzen niet-confessionele 
zedenleer
Op de inspiratiedagen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout 
in de loop van de maand oktober 2015 konden leerkrachten 
niet-confessionele zedenleer kennismaken met wat de vrijzin-
nig humanistische gemeenschap hen te bieden heeft. Ook de 
feestbeurzen in Oostende en Leuven waren evenementen waar 

er actief aan kruisbestuiving werd gedaan. Die dagen werden 
georganiseerd door de inspecteurs-adviseurs niet-confessi-
onele zedenleer in samenwerking met de huizenvandeMens. 
Een terugblik.

Bert Goossens - foto’s © Nils Vandevijvere

Hujo, de humanistische jongerenvereniging, 
was ook van de partij. De poster Loei de 
kudde niet na - denk zelf vindt nog steeds 
vlot de weg naar de klaslokalen.



deMens.nu Magazine | 23

ingezoomd

Theatermaker en acteur Wim Geysen wil seksueel grensoverschrijdend gedrag 
bespreekbaar maken bij jongeren. De leerkrachten kijken met volle aandacht 
naar het beklijvende theaterstuk Grens.

Na de lunch konden de leerkrachten 
diverse workshops volgen. Zo was er 
onder andere een workshop over de 
vrijzinnig humanistische plechtigheden.

Op de feestbeurzen stonden het 
lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd 
centraal. Na een uitgebreide vraag- en 
antwoordronde konden leerkrachten 
onderling ervaringen, werkmethoden 
en tips uitwisselen.
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In elke provincie is er een IMD die de financiële en materiële belangen van de morele 
dienstverlening behartigt. IMD-vrijwilligers nemen de grote verantwoordelijkheid op zich om 
jaarlijks de begrotingen op te stellen. Ze zien erop toe dat subsidies en inkomsten correct 
worden verzameld en besteed. Ze fungeren ook als tussenpersoon tussen de vrijzinnig 
humanistische morele dienstverlening en de provincies. Zes vrijwilligers van de IMD Limburg 
vertellen over hun engagement.

IMD, Instellingen voor 
Morele Dienstverlening

“In de IMD zetelen is grootser en 
complexer dan ik dacht. Vrijwilligers 
met ervaring zijn nodig, maar ook jonge 
mensen zijn welkom. Ik geef jongeren 
een stem in de IMD. Ik ondersteun hun 
initiatieven en motiveer ze om vrijwilliger 
te worden. Ik wens in elke vereniging 
jongeren in het bestuur, want jonge 
mensen trekken nieuwe aan.”

“Ik richtte de IMD en het vrijzinnig 
ontmoetingscentrum in Hasselt mee op. 
De kameraadschap en solidariteit in mijn 
vrijwilligerswerk zijn onbetaalbaar. Ik 
wil het leven van anderen beter maken 
door te streven naar gelijkwaardigheid 
en medemenselijkheid. Ik wil in elke stad 
een vrijzinnige ontmoetingsruimte waar 
andersdenkenden zich thuis voelen.”

“Als IMD-lid ondersteun ik 
lidverenigingen en huizenvandeMens in 
hun werking en de uitbouw ervan. Veel 
mensen zijn niet langer gelovig, maar 
noemen zich daarom nog niet vrijzinnig. 
Wanneer ik met hen in gesprek ga, 
herkennen ze zich vaak in het vrijzinnig 
humanisme. Ik hoop dat mensen 
zich blijven inzetten om de vrijzinnige 
waarden bekend te maken.”

Vrijwilligersvan bij ons

Gaétan Van Russelt (30
) Hugo Dufour (71)

Gilbert Juvyns (67)

Esther Meuwis - foto’s © Isabelle Pateer - Otherweyes
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“Als lid van de IMD kreeg ik een 
boeiende, intensieve opleiding in het 
functioneren van een boekhouding. 
Ik ben nu ook op de hoogte van alle 
activiteiten en lezingen binnen de 
vrijzinnige gemeenschap. Gevarieerde 
activiteiten waar ik achtersta en die 
dwingen tot reflectie. Als bestuurslid 
bij HVV, de Humanistisch-Vrijzinnige 
Vereniging, organiseer ik met succes 
filosofische cafés.”

“Sinds eind 2012 zetel ik als gedeputeerde 
in de IMD, die veel laagdrempelige 
initiatieven steunt. De feesten vrijzinnige 
jeugd groeien jaarlijks en in de 
huizenvandeMens kan je terecht voor 
allerlei persoonlijke problemen. Snoeien in 
de subsidies van levensbeschouwingen, 
is ook snoeien in de democratie. Er blijven 
voor vechten, is dus logisch.”

“Ik ben bij de IMD sinds de opstart in 
2003. We realiseerden al veel, ook voor 
de lidverenigingen. Inmiddels bestaat 
er een grotere samenwerking tussen de 
huizenvandeMens en de lidverenigingen. 
Vorig jaar bracht de IMD Limburg het 
boek Van god los uit, gemaakt door vrij-
willigers, met een korte geschiedenis van 
de georganiseerde vrijzinnigheid. Ik hoop 
nieuwe mensen te vinden die ons opvol-
gen, zodat de toekomst verzekerd is.”

Vrijwilliger worden 
bij de IMD

In de Instelling voor Morele Dienstverlening zetelen 
onafhankelijke en democratisch verkozen vrijwilligers. 

Zij worden verkozen voor een termijn van drie jaar. Ben 
je vrijzinnig humanistisch en wil je je graag kandidaat 

stellen, vul dan het aanvraagformulier in dat je vindt op 
www.deMens.nu/nl/Vrijwilliger/

Marie-Laure 
Sturbois (66)

Guy Kindermans (72)
Ludwig Vandenhove (5

6)
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Voor de vrijzinnig humanistische gemeenschap begon 2016 in 
mineur. De uitzendingen door levensbeschouwelijke derden op 
de VRT, de publieke omroep, werden geschrapt. De uitzendingen 
van de Humanistisch Vrijzinnige Radio en Lichtpunt hielden op te 
bestaan. Er is geen vrijzinnige stem meer op de VRT!

Volgens de beleidsmakers moet de VRT zoeken naar alternatie-
ven voor de uitzendingen door derden.

De bestaande uitzendingen van sommige erediensten op zondag 
worden wel verdergezet. Ze behoren tot de programmatorische 
autonomie van de VRT en men is niet van plan die cultuurhistori-
sche traditie stop te zetten.

Volgens de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de VRT zullen de levensbeschouwelijke strek-
kingen geïntegreerd worden in het aanbod van de publieke 
omroep, ook in een apart televisieprogramma en als een vast 
onderdeel in een wekelijks radioprogramma. We vragen ons ern-
stig af hoe de VRT dat op een evenwaardige basis voor alle le-
vensbeschouwingen zal realiseren.

Als vrijzinnig humanistische levensbeschouwing komen we in 
zwaar stormweer terecht. Er is duidelijk geen sprake van een 
gelijke behandeling van de verschillende erkende levensbeschou-
wingen.

De VRT vervult haar verplichting tot diversiteit niet, zowel op het 
vlak van informatieverstrekking als in haar eigen programmering. 
De publieke omroep discrimineert op een flagrante wijze de vrij-
zinnig humanistische gemeenschap.

Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken 
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de 

kritische, open en vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende 
zon? Deze keer leert een blik op de barometer ons: 

Als ’t in november ’s morgens broeit, wis dat de storm dan ’s avonds loeit

Franky Bussche

AFSCHAFFING VAN DE 
LEVENSBESCHOUWELijKE DERDEN
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Breinpijn Speel mee en maak kans op een leuke prijs!
Vul snel de sudoku of het kruiswoordraadsel in en stuur je oplossing voor 20 mei 2016 naar 
info@deMens.nu (vemeld in het onderwerp “Oplossing Breinpijn”), of met de post naar  
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87 bus 9, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Je kan je  
antwoorden ook faxen naar het nummer 02 735 81 66. 
Vermeld volgende gegevens: voornaam, naam, geboortedatum, geslacht, adres en de oplossing 
(het sleutelwoord van de puzzel en/of de gele lijn in de sudoku).
Er worden telkens zes winnaars gekozen: drie voor het kruiswoordraadsel en drie voor de sudoku. 
Iedere winnaar krijgt het boek Muidhond van Inge Schilperoord.
In het volgende nummer publiceren we de oplossingen en de namen van de winnaars.

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M  V

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sleutelwoord puzzel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gele lijn sudoku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Inge Schilperoord was een onbekende 
Nederlandse forensisch psychologe. Dat 
veranderde toen ze in oktober 2015 met 
Muidhond de Bronzen Uil won, een gere-
nommeerde prijs van het Willemsfonds voor 
de beste Nederlandstalige debuutroman. 
Het was haar afstudeerproject aan de Schrij-
versvakschool Amsterdam. Een aanbod voor 
verfilming viel haar ook al te beurt.

In Muidhond vormt pedofilie de basis van het 
verhaal. Een onderwerp dat de auteur vanuit 
haar werksetting niet vreemd is en dat ze in 
een verrassende stijl intimistisch beschrijft. In 
een gouache schildert Schilperoord de fatale 
dans tussen een aan haar lot overgelaten 
buurmeisje en het hoofdpersonage Jonathan. 
Ze observeert de leefwereld van de gekwelde 
Jonathan en trekt de lezer subtiel, zonder dat 
die het merkt, onontkoombaar mee in zijn 
denkwereld. Ze velt daarbij geen moreel oor-
deel. Voor de lezer, die onbehaaglijke sym-
pathie voor Jonathan voelt, zit de bevrijding 
in het plot. Het boek zet aan tot denken over 
een leefwereld waar men liefst ver van blijft.

[sp]

Calpurnia is bijna twaalf en groeit op op het 
traditionele 19de-eeuwse Amerikaanse plat-
teland, als enige dochter tussen zes zonen. 
Ook haar gerespecteerde, maar excentrieke 
grootvader woont bij het gezin. Terwijl haar 
klasgenootjes vooral trots op hun borduur-
seltjes zijn, is Calpurnia op zoek naar een bij-
zonder boek. Een boek dat verboden is voor 
kinderen, laat staan voor een meisje. Haar 
grootvader blijkt het bewuste boek te bezit-
ten: On the Origin of Species van Charles 
Darwin.

Calpurnia’s wereld verandert voorgoed. 
Calpurnia en haar grootvader worden onaf-
scheidelijk, terwijl ze de natuur rondom haar 
ontdekt, in een moderniserende wereld. 
Als dit verhaal zich in de huidige (westerse) 
maatschappij zou afspelen, zou Calpurnia 
zonder twijfel een mooie toekomst als weten-
schapster tegemoet gaan. Maar ze groeit op 
in een andere tijd. Als meisje. En daar wordt 
ze meer en meer mee geconfronteerd.

Geloofwaardig en soms erg grappig ge-
schreven jeugdboek, waarin evolutie centraal 
staat: evolutie in natuur, wetenschap en 
technologie, en evolutie van een meisje dat 
volwassen moet worden.

[ev ]

Het Atheïstisch Woordenboek vormt geen 
klassiek woordenboek zoals het Groot 

woordenboek van de Nederlandse taal, de 
bekende Van Dale. Het is eerder een ‘ency-
clopedie’, een soort filosofisch woordenboek 
zoals de 18de-eeuwse Voltaire schreef.

In Het Atheïstisch Woordenboek presenteren 
de auteurs een aantal thema’s in verband met 
atheïsme en stellen ze een aantal denkers 
voor. Telkens met suggesties voor verdere 
lectuur. Het boek bevat een handig personen-
register. Als naslagwerk hoort het zeker thuis 
in de bibliotheekkast van elke vrijdenker.

De auteurs schetsen de sociale context waar-
binnen het atheïsme zich ontwikkelt en ook 
nu nog bedreigd wordt. Atheïsme is nog niet 
overal een verworven recht en is in sommige 
landen strafbaar. Nochtans hebben burgers 
krachtens artikel 18 van de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens ook het 
recht om niet te geloven.

De tien seculiere geboden van Dirk Verhofstadt, 
die hij eerder in Atheïsme als basis voor de 

moraal formuleerde, komen aan bod als alter-
natief voor de gekende christelijke versie.

[fb]

Muidhond
Inge Schilperoord
Uitgeverij Podium, 2015

ISBN: 9789057597152

Het Atheïstisch Woordenboek
Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt
Antwerpen, Houtekiet, 2015

ISBN: 9789089244239

De evolutie van Calpurnia Tate
Jacqueline Kelly
Querido’s Kinderboeken, 2015

ISBN: 9789045118345

Van de bovenste plank

boek
boek

boek
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Doel van het spel is samen met je kind(eren) 
opdrachten te vervullen en over je ervaringen 
te praten om zo samen aan geluk te bouwen. 
Het hele spel neemt weken of maanden in 
beslag en er is dan ook geen winnaar of ver-
liezer.

De geluksvogels lijkt eerder een ideale toolbox 
voor jongeren onder professionele begelei-
ding. Want het soort vragen en opdrachten 
is te jong voor volwassenen (‘Schrijf op een 
papiertje wat je wil vergeten en verscheur het 
daarna of vertel het in de groep’. Ga je dat 
echt doen als je authentiek wil zijn? Nieuws-
gierigheid alom naar wat er op het papiertje 
staat) en te oud voor kinderen van zeven à 
tien jaar (‘Zoek iets dat energie kost en ener-
gie geeft’). Overigens, een kind wil winnen en 
zal een spel geen maanden kunnen ‘spelen’.

De vraag dringt zich dan ook op voor wie dit 
bedoeld is? Ga je hier écht geluk mee vinden? 
Zij die daar niet mee bezig zijn, zijn sowieso 
niet geneigd zo’n box te kopen. En zij die daar 
wel mee bezig zijn, hébben al de mentale 
kracht en praten vanzelf met elkaar over ge-
voelige thema’s. Prachtig gemaakt, dat wel, 
maar het schiet zijn doel voorbij.

[ev ]

Geen enkele film behaalde vorig jaar zoveel 
prijzen en lofbetuigingen als Son of Saul 

van de Hongaarse cineast László Nemes. 
De debuutfilm ging in première tijdens het 
filmfestival van Cannes, waar hij meteen de 
Grand Prix in de wacht sleepte. Sindsdien 
stapelt Son of Saul de onderscheidingen op 
en overrompelen critici elkaar om de film de 
hemel in te prijzen. Filosofen en cultuurcritici 
kruipen in hun pen om de Holocaustfilm te 
interpreteren. Wie Son of Saul zag, weet dat 
dit een film hors catégorie is.

De film vertelt het verhaal van Saul Auslän-
der, een Hongaarse Jood en gevangene in 
Auschwitz in 1944. De man maakt deel uit 
van het Sonderkommando dat de nazi’s 
helpt bij hun vernietigingspolitiek in de con-
centratiekampen. Nemes concentreert zich 
op Saul en toont nauwelijks wat er rondom 
hem gebeurt. Maar dat maakt de analyse er 
niet minder scherp op. Integendeel.

De Franse cultuurfilosoof Georges Didi- 
Huberman omschreef Son of Saul als een 
film die de grenzen verlegt van hoe de gruwel 
van een genocide kan worden getoond. De 
film helpt ons collectief het zwarte gat van de 
geschiedenis te verwerken. 

[jg]

Dheepan is het verhaal van een voormalige 
Tamiltijger die Sri Lanka verlaat en naar veili-
ger oorden wil vluchten. In een vluchtelingen-
kamp ontmoet hij Yalini, een hem onbekende 
jonge vrouw, en samen met een weesmeisje 
vormen ze een schijngezin dat de overtocht 
naar Frankrijk waagt. Zo sleurt Dheepan je 
meteen mee in de vluchtelingenproblematiek.

In Parijs leert het gezin zich aanpassen aan 
de regels van de westerse maatschappij. Of 
althans aan de wetmatigheden van de rauwe 
banlieues in Parijs. Dheepan vindt een job 
als conciërge en Yalini zorgt voor de oudere 
Habib. Maar al vlug wordt Habibs flat inge-
palmd door een drugsbende en raakt alles 
in een stroomversnelling. Om zijn gezin te 
beschermen valt Dheepan terug op zijn over-
levingstechnieken en -reflexen uit de oorlog. 
De Tamiltijger in hem komt opnieuw boven.

Gelukkig is Dheepan niet het zoveelste 
wraakverhaal. Audiard zorgt ervoor dat de 
focus gericht blijft op de onderlinge verhou-
dingen tussen de personages en niet zozeer 
op de geweldscènes. Werd op het festival 
van Cannes terecht bekroond met de Gou-
den Palm.

[jmv]

De geluksvogels
Geluk voor kinderen, het spel
Auteur: Leo Bormans
Vormgeving: Kris Demey
Illustraties: Sebastiaan Van Doninck
Uitgeverij: Lannoo
ISBN: 9789401429528

Son of Saul
Regisseur: László Nemes
Acteurs: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs 
Rechn
Land: Hongarije. Duur: 107 min.
Distributie België: Cinéart - Verkrijgbaar op dvd 
vanaf 8 april

Dheepan
Regisseur: Jacques Audiard
Acteurs: Antonythasan Jesuthasan, Kalieas-
wari Srinivasan, Vincent Rottiers
Land: Frankrijk. Duur: 115 min.

Distributie België: Lumière - Verkrijgbaar op dvd

filmsp
el

film

Speel mee met Breinpijn (p.27) en maak kans om het boek Muidhond van Inge Schilperoord te winnen.
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Leerstoel Willy Calewaert

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door deMens.nu, in 

samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Uitstraling Permanente Vorming.

Leerstoelhouder voor 2016 is Stan Maes, emeritus hoogleraar gezondheid
s- en 

medische psychologie aan de U
niversiteit Leiden. Hij zal zich richten op ‘Idealen

, 

Cultuur en Educatie’.

Op 15 april houdt prof. Stan Maes zijn inaugurale rede ‘Van de verlichting tot 

religieus terrorisme, een psycho-educatieve vis
ie’ (VUB, Promotiezaal, om 18u).

Daarnaast zal hij een aantal p
ublieke colleges geven, op 12, 19 en 26 april, op 10 

en 17 mei, en in het najaar (VUB, gebouw E, zaal E0.06, telkens van 14u tot 16u).

Meer info op www.demens.nu en www.vub.ac.be/leerstoel/calewaert

Levenslang en duurzaam bewegen
De lez ingenreeks ‘Redelijk eigenzinnig’, een initiatief van de VUB in samenwerking met o.a . deMens.nu, start een nieuwe module, d it keer rond het thema ‘Levenslang en duurzaam bewegen’.

De inleidende lez ing, ‘Komt er ook sleet op mijn lijf als ik niet beweeg?’, door prof. dr. Paul De Knop v ind t plaats op 12 april . De debatavond volgt op 26 april . Plaats van de afspraak: Ancienne Belgique in Brussel, telkens van 19u tot 21u.

Meer info en inschrijv ingen v ia www.redelijkeigenzinnig.be

Congres onderwijs
Op 18 juni organiseert het Cultuurforum een congres 
over onderwijs.
Het Cultuurforum is een samenwerkingsverband 
tussen HVV, Vermeylenfonds, Willemsfonds, UPV, 
de Maakbare Mens, HuJo, osB en deMens.nu
Meer info op www.demens.nu

Love Is Too Beautiful 
to Be Hidden!

Op 14 mei neemt deMens.nu deel aan de Pride in Brussel. Je vindt ons in de PrideVillage, in de straten rond de Beurs. DeMens.nu toont dat vrijzinnig humanisten mensen graag zien: wat ook hun seksuele voorkeur is, de Mens is Beautiful!
Meer info op pride.be/nl en 
www.facebook.com/thebelgianpride
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Afschaffing
Op 1 januari 2016 werd de zendtijd voor levensbeschouwelijke 
derden op de VRT afgeschaft. Van bij aanvang nam deMens.nu 
als vertegenwoordiger van de vrijzinnig humanistische levensbe-
schouwing binnen de Vlaamse InterLevensbeschouwelijke Dialoog 
het voortouw om samen met alle andere levensbeschouwingen te 
protesteren bij Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd en Media, 
en te pleiten voor het behoud van de levensbeschouwelijke der-
den. Die actie was echter tevergeefs. Op de Franstalige publieke 
omroep (RTBF) daarentegen blijven de uitzendingen door levens-
beschouwelijke derden behouden.

Documentaires en interviews
De vrijzinnig humanistische gemeenschap neemt afscheid van 
de uitzendingen van de Humanistisch Vrijzinnige Radio en van 
Lichtpunt. Bij de uitzendingen van de levensbeschouwelijke der-
den bracht Lichtpunt vernieuwende televisie. Met diepgaande in-
terviews en indringende binnen- en buitenlandse documentaires 

werden tal van thema’s vanuit een ethisch standpunt belicht en 
werd een ruim publiek bereikt. De laatste uitzending vond plaats 
op 6 december 2015. Dit met de documentaire Silent Snow, over 
de onzichtbare vergiftiging van de wereld, een belangrijk thema.
De door Lichtpunt gecoproduceerde documentaire De buik van 
het beest, over de psychiatrische afdeling van de gevangenis van 
Vorst, werd dit jaar genomineerd als beste documentaire voor Les 
Magritte du cinéma. Ook documentaires als Verdwaald in het ge-
heugenpaleis over dementie en 9999 over internering kwamen tot 
stand mede dankzij Lichtpunt.

De eigen productie Tijdgenoten was een format waarin mensen 
aan het woord kwamen die vandaag geschiedenis maken. Licht-
punt bracht grote namen uit de internationale socioculturele, 
politieke en academische wereld voor de camera: Peter Singer, 
Martha Nussbaum, Günter Grass, Alain de Botton… Ook Vlaamse 
Tijdgenoten kwamen aan bod en maakten een diepgaande analyse 
van de problemen van deze tijd. Denk maar aan Marleen Temmer-

Geen 
vrijzinnige stem 

meer op de 
VRT

In tijden van kritische nood aan levensbeschouwelijke 
duidelijkheid besliste de Vlaamse regering in 2015 
om geen uitzendingen door de georganiseerde, 
erkende levensbeschouwingen meer te laten brengen 
op de publieke omroep. Op het eerste gezicht een 
besparingsmaatregel, maar vooral een aantasting van 
de publieke opinie en vrije meningsuiting.

Franky Bussche & Joke Goovaerts
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man, Erwin Mortier, Mark Elchardus... Dankzij deMens.nu werd er 
een dvd-box samengesteld met een overzicht van Tijdgenoten.

Na 35 jaar wordt de vrijzinnig humanistische stem dus uit de ether 
gehaald. Zo blijven gemiddeld 80.000 kijkers op hun honger zitten. 
Ook de radio-uitzendingen brachten een gevarieerd aanbod op 
maandagavond op Radio 1.

Zoeken naar alternatief
Volgens de beleidsmakers zou de VRT in haar programmering 
aandacht moeten besteden aan de verschillende levensbeschou-
wingen. De VRT moet zoeken naar een alternatief. In het najaar zal 
het resultaat hiervan op Canvas te zien zijn: een gesprekkenreeks 
en een internationale coproductie. Op Radio 1 zal het programma 
Touché af en toe personen uitnodigen uit de levensbeschouwelijke 
strekking. Klara zal een weekend rond zingeving organiseren. Af-
wachten wat dit wordt.

De andere levensbeschouwelijke uitzendingen (misvieringen) op 
zondag behoren tot de programmatorische autonomie van de pu-
blieke omroep en men is niet van plan om met die cultuurhistori-
sche traditie te stoppen. De uitzendingen van de erediensten vallen 
niet onder de naam ‘uitzendingen door derden’.

Beheersovereenkomst
In de beheersovereenkomst 2016-2020 tussen de Vlaamse Ge-
meenschap en de VRT lezen we op pagina 15: “De VRT is de pu-

blieke omroep van en voor iedereen. Als publieke omroep van alle 
Vlamingen moet de VRT met een publiek, waardegedreven aanbod 
dan ook alle Vlamingen bereiken om haar maatschappelijke impact 
te realiseren. De publieke omroep is er voor alle doelgroepen die 
we onderscheiden op basis van leeftijd, gender, opleidingsniveau, 
sociaal-economische achtergrond, handicap, seksuele geaardheid 
en afkomst.
De VRT schenkt voldoende aandacht aan diversiteit. De publieke 
omroep stelt zich tot doel iedereen aan te spreken en hanteert 
daarom in haar producties een representatieve, niet-stereotiepe, 
genderneutrale en genuanceerde beeldvorming van alle geledingen 
in de samenleving.”

Op pagina 18 lezen we dan weer dat de VRT bijdraagt tot ge-
informeerd burgerschap: “Levensbeschouwelijke strekkingen 
worden geïntegreerd in het aanbod van de publieke omroep, 
ook in een apart televisieprogramma en een vast onderdeel in 
een wekelijks radioprogramma. De VRT organiseert structureel 
overleg met de vertegenwoordiging van levensbeschouwelijke 
strekkingen.”

De vraag rijst hoe die bijdrage van de VRT tot geïnformeerd burger-
schap in de praktijk zal gerealiseerd worden.

Erediensten
Het in stand houden door de VRT van de uitzendingen van som-
mige erediensten lijkt ons haaks te staan op de geformuleerde 

Uit de documentaire Silent Snow

Mark Elchardus

Marleen Temmerman
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ambitie dat de VRT bijdraagt tot geïnformeerd burgerschap. Bo-
vendien schendt de VRT met die houding een aantal bepalingen 
van het mediadecreet, onder andere de verplichting tot diversi-
teit. Wanneer we de beheersovereenkomst, het mediadecreet, de 
Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
samenlezen, kunnen we zelfs besluiten dat de VRT zich schuldig 
maakt aan discriminatie. Men kan zich ook vragen stellen bij de 
toepassing van het cultuurpact.

Op voet van gelijkheid
In ons land bestaan verschillende grondwettelijk erkende levens-
beschouwingen. In Vlaanderen zijn ze verenigd in de Vlaamse 
InterLevensbeschouwelijke Dialoog. De vrijzinnig humanistische 
levensbeschouwing is een van de erkende levensbeschouwingen. 
De levensbeschouwingen dienen op voet van gelijkheid geplaatst 
te worden en bij alle uitzendingen van de publieke omroep aan 
bod te komen.

DeMens.nu is er stellig van overtuigd dat het negeren van een aan-
zienlijk deel van de Vlaamse bevolking in het programmatorisch 
aanbod van de VRT als publieke omroep, weze het vrijzinnig huma-
nisten of moslims, discriminerend is ten aanzien van die burgers. 
DeMens.nu is dan ook vastbesloten zich tot de Vlaamse Regulator 
voor de Media te wenden om de rechten van de vrijzinnig huma-
nistische levensbeschouwing af te dwingen. Het is meer dan vijf 
voor twaalf.

De dvd-box Tijdgenoten 
(Lichtpunt) is verkrijgbaar in de 
bibliotheken.
DeMens.nu schenkt 10 dvd-
boxen weg! Hiervoor volstaat 
het om een mail te sturen naar 
info@deMens.nu met vermelding 
‘dvd-box Tijdgenoten 
(Lichtpunt)’.

Het archief van Lichtpunt kan 
geraadpleegd worden bij het 
huisvandeMens Brussel.
Contactpersoon: 
hans.vanrompaey@deMens.nu

Het volledige archief van Lichtpunt wordt gearchiveerd 
door CAVA, Centrum voor Academische en Vrijzinnige 
Archieven. www.cavavub.be

Mark Elchardus

Marleen Temmerman

Alain de Botton

Tv-opname Martha Nussbaum
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feerde om zeep, beste Ara Güler. Ik moet 
die Turkse Veilige Havens niet, liefste Eu-
ropa. Turbulente tijden kennen geen kos-
mokomische verhalen, beste Italo Calvino. 
Ik loop die Hete Plekken in jouw prachtige 
Italië voorbij, om dieper in jou door te kun-
nen dringen, mijn liefste Europa. Daar waar 
nog mensen wonen, en niet die van het wij 
tegen zij.

Sorry Europa. Vrouwen verdienen respect, 
maar goede mannen ook. En in een paro-
chiezaal in een ijskoud Zürich toont men 
mij in een vluchtelingenhuis akelige foto’s 
van geslachtsorganen met genitale wratten. 
Ekkes! Wat ben ik geworden? Wie denken 
ze wel dat ik ben? Een dier. Gelukkig heb-
ben jullie dierenwelzijnswetten? Bemint uw 
naaste dier gelijk dat van uzelf en biedt na 
een klets op je linkermuil ook meteen je 
rechtermuil aan; alsook je achterwerk, want 

die extra ezelsstamp verdien je wel. Gelieve de wilde dieren 
niet te voederen! Slaap onzacht langs omheiningen aan de 
rand van de Parijse périphérique, en wendt uwen perife-
rische blik op het gewenste Albion! Ik huil theatraal. Dit is 
niet het leven dat ik wenste, mama. Mijn motor stopt met 
draaien. Vlakbij hoor ik een vrachtwagenmotor aanslaan. Ik 
wil geen pathetische verliezer zijn. Ik ben vitaal, creatief en 
haat ideologische verstarring. Ik zoek troost en hou van he-
dendaagse kunst; hoe ingewikkelder en conceptueler, hoe 
meer troostkunst het voor mij wordt. Ik ben een perfórman-
cekunstenaar en trek tróts, de bórst vooruit, het afdekzeil 
van het rijdend theater opzij. Tien paar donkerbruine ogen 
van medekunstenaars kijken mij angstig aan. Sommigen 
huilen. De openingsaria van het visioen van de meerstem-
mige kosmos. Eindbestemming: de parking langs de E40 
in Westkerk, West-Vlaanderen. O lieve mama!

Marleen Temmerman is diensthoofd van de vrouwenkliniek 
in het Aga Khan University Hospital in Nairobi, Kenia -  
Bert Bauwelinck is kunsthistoricus.

Bommen. Bommen en granaten. Paranoia 
en mishandeling. Schoppen in mijn buik. 
En mijn lieve mama. Mama kan, neen 
mama wíl Aleppo nooit meer verlaten!

Ellende en veel honger. Klootzakken! 
Woede en gelatenheid. Uitzichtloosheid 
en weer wat hoop. Belachelijk die hoop. 
Heimelijke geheimen. Aftroggelaars. Een 
leugentje om bestwil en om godswil, maar 
god is ook maar een simpele klootzak. 
Geschiedenis als geweten van een maat-
schappij in nood. Maar terugkijken lijkt nu 
nog moeilijker dan vooruitdenken. Overal 
zijn buiken en hoofden geobsedeerd door 
de krantenkoppen van de dag. Hardt, 
schrijf je dat met een ‘t’ of met een ‘d’? Ik 
ga voor de dt-fout, want ik leer nu Neder-
lands. En ik heb altijd wel iets rebels in mij 
gehad. Kan ik mij in jullie land aansluiten bij 
een rebelse partij? O die bestaan niet? ’t Is 
een en al conformisme tegenwoordig? En dat ik met mijn 
precaire verblijfsstatus het woord rebels niet in de mond 
mag nemen of de politie leest mijn gsm uit? Bashar doet 
dat ook vanuit zijn laatste toevluchtsoord Damascus. Pa-
ranoia en luxe daar. Zou hij al een bommetje op het appar-
tement van mijn mama gedropt hebben? Lieve mama, je 
gaat het potsierlijk vinden, maar ik ben jouw gsm-nummer 
kwijt, simpelweg omdat een gestampte Koerdische boer 
míjn gsm heeft gepikt.

Ik moet weg. Ik spring uit mijn vel en mijn hoofd kookt over. 
Noordoostwaarts! Waar ik deel word van een stroom, een 
vloed, een dijkbreuk… want dat worden vluchtelingen in 
grote groepen: dreigend water. Ontmenselijking, en mijn 
‘ik’ gaat stilletjes en triest over in het ‘wij’. En hoe verder ik 
van mijn geliefde Aleppo en mijn geliefde mama trek, hoe 
meer dat het ‘wij’ verwordt tot een ‘wij-tegen-zij’. Waarbij ik 
dan al tot ‘zij’ behoor. Ik word gek want ik was ooit een ‘ik’.

Bikkelharde kinderarbeid in akelige keldertextielfabriekjes 
brengt het poëtische droomland dat je van Istanbul fotogra-
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ik hou van koken en eten. De keuken is mijn rustpunt, een plek waar ik tot stilstand kom. 
koken is een ritueel, van de boodschappen doen tot het bord dat ik op tafel zet, van een 
recept kiezen tot de zoektocht naar passend servies.
ik ben geen professionele kok, ik kook vanuit mijn hart en ziel, volg grotendeels mijn 
gevoel. ik kan er intens van genieten om te koken voor de mensen die ik graag zie, alsof 
ik met het eten ook een stukje liefde wil meegeven. eten zet je zintuigen op scherp; het 
is ruiken, proeven, kijken en voelen. eten doe ik om te leven, maar goed eten doe ik 
omdat ik er gelukkig van word.
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Waardoor ben je gepassioneerd?



huisvandemens aalst 
Koolstraat 80-82 - 9300 Aalst
T 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
aalst@deMens.nu

huisvandemens antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96
2018 Antwerpen
T 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
antwerpen@deMens.nu

huisvandemens antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
antwerpenlokaal@deMens.nu

huisvandemens bilzen
Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
T 089 30 95 60 - F 089 56 57 94
bilzen@deMens.nu

huisvandemens bree
Opitterstraat 20
3960 Bree 
T 089 73 05 00 - F 089 73 05 09
bree@deMens.nu

huisvandemens brugge
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
T 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
brugge@deMens.nu

huisvandemens brussel
Sainctelettesquare 17 
1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
brussel@deMens.nu

huisvandemens Diksmuide
Esenweg 30
8600 Diksmuide
T 051 55 01 60 - F 051 55 01 69
diksmuide@deMens.nu

huisvandemens eeklo
Boelare 131 - 9900 Eeklo
T 09 218 73 50 - F 09 218 73 59
eeklo@deMens.nu

huisvandemens Genk
Grotestraat 10 - 3600 Genk
T 089 51 80 40
genk@deMens.nu

huisvandemens Gent
Sint-Antoniuskaai 2 - 9000 Gent
T 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
gent@deMens.nu

huisvandemens Halle
Molenborre 28/02
1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
halle@deMens.nu

huisvandemens Hasselt 
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
T 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
hasselt@deMens.nu

huisvandemens Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
herentals@deMens.nu

huisvandemens ieper
Korte Torhoutstraat 4
8900 ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
ieper@deMens.nu

huisvandemens Jette
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T 02 513 16 33
jette@deMens.nu

huisvandemens kortrijk
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
kortrijk@deMens.nu

huisvandemens Leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00 - F 011 51 62 09
leopoldsburg@deMens.nu

huisvandemens Leuven
Tiensevest 40
3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
leuven@deMens.nu

huisvandemens Lier
Begijnhofstraat 4
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
lier@deMens.nu

huisvandemens Lommel
Hertog Jan Plein 24 - 3920 Lommel
T 011 34 05 40 - F 011 34 05 49
lommel@deMens.nu

huisvandemens maasland 
Pauwengraaf 63
3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
maasmechelen@deMens.nu

huisvandemens mechelen 
Hendrik Consciencestraat 9
2800 Mechelen
T 015 45 02 25
mechelen@deMens.nu

huisvandemens mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
mol@deMens.nu

huisvandemens roeselare
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26 
roeselare@deMens.nu

huisvandemens ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69
ronse@deMens.nu

huisvandemens sint-niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
sintniklaas@deMens.nu

huisvandemens sint-truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
sinttruiden@deMens.nu

huisvandemens tienen
Beauduinstraat 42
3300 Tienen
T 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
tienen@deMens.nu

huisvandemens tongeren
Vlasmarkt 11
3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
tongeren@deMens.nu

huisvandemens turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
turnhout@deMens.nu

Wij zijn er voor jou!

Voor meer informatie: 

www.deMens.nu

huisvandemens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 23
1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
vilvoorde@deMens.nu

huisvandemens Zottegem
Hoogstraat 42
9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
zottegem@deMens.nu

De huizenvandeMens 
zijn een initiatief van 
deMens.nu

Je kan bij ons terecht voor: info (o.a. rond waardig levenseinde) – vrijzinnig humanistische plechtigheden 
– vrijzinnig humanistische begeleiding – vrijzinnig humanistische activiteiten - vrijwilligerswerk


