


Heb jij dat ook? Het botsen op de opgelegde beperkingen
roept bij ons regelmatig de vraag op hoe het moet zijn voor
échte gevangenen, voor mensen die vrijheidsberoving als straf
opgelegd krijgen.

Eén van onze vrijwillige medewerkers, Bob, bezoekt al enkele
jaren mensen in detentie in de Poort van Beveren. Hij vertelde
ons dat het isolement nu wel erg groot wordt, nu er geen bezoek
meer mag komen, ook niet van familie.

Een kaartje of briefje waarin ze een hart onder de riem gestoken
krijgen, zou dus wel fijn zijn, dachten we. :-)

Concreet houden we het anoniem, gewoon van mens tot mens.
Je schrijft aan ‘een man’ die in de Poort verblijft. Je schrijft
uiteraard wat je wil (bv. hoe jij deze periode ervaart, een grappig
of troostend verhaal...) maar je noteert geen contactgegevens;
alleen je voornaam is voldoende.

Je bezorgt je kaartje of brief in een omslag aan ons, kan tot
10/12: huisvandeMens, Stationsplein 22, Sint-Niklaas.

Wij verzamelen en bezorgen alles samen via Bob aan de Poort.

ﬁ https://facebook.com/huisvandemenssintniklaas



