o

i = N
Gedreven door

<= SPORT

18 De olympische gedachte 32 Denksport op z’n kop
Een betere wereld door sport Mens versus machine

22 De veelzijdigheid van sport 34 Olympisme blijft een loze belofte
Inkijk in een persoonlijk verhaal Schending mensenrechten bij sportevents

24 Sporten als brug tussen mensen 38 Protestacties tijdens wedstrijden
Een ontmoeting met City Pirates Neutraliteit of vrije meningsuiting?

28 “Het is niet ieder voor zich” 40 Omgaan met racisme in het voetbal
Over g-sport en zingeving Het voetbalaanbod van Kazerne Dossin

30 Moeder, waarom bewegen wij? 43 Doordacht
Gezondheid in lichaam en geest Een verzameling weetjes en tips




De olympische gedachte

Een betere wereld door sport
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Building a better world through sport.” De slogan

van de Olympische Beweging zegt meteen waar

het bij de Olympische Spelen om draait: de
wereld beter maken door sport. Weinig sporters zijn er zich van
bewust dat ze via hun sportvereniging deel uitmaken van die
wereldwijde beweging en dat ze zo de olympische waarden
excelleren, respect en vriendschap onderschrijven. Maak kennis
met het olympisme, de filosofie achter de Spelen.

Wendy Serraris
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De Olympische Spelen danken hun
naam aan de stad Olympia, waar de
oorspronkelijke Spelen in de klassieke
oudheid plaatsvonden: mannen hadden
er de mogelijkheid om hun vaardigheden
te tonen en stadstaten kregen er

de gelegenheid om hun relaties te
bevorderen

Een duik in de geschiedenis

De Olympische Spelen danken hun naam
aan de stad Olympia, waar de oorspron-
kelijke Spelen in de klassieke oudheid
plaatsvonden. Immigranten die zich op die
plek vestigden, kozen die naam ter herin-
nering aan de berg Olympus en ter ere van
de oppergod Zeus, die op Olympus leefde
en heerste.

Sport was belangrijk bij de oude Grieken.
Trainen voor een goede conditie was nodig
bij het voeren van oorlog, maar was ook
een manier om de goden te eren. Over de
oorsprong van de Olympische Spelen bij de
oude Grieken bestaan er heel wat mythen en
legenden, maar hoe het precies is gegaan,
weet men niet. Vanaf 776 voor onze jaar-
telling worden de namen van de winnaars
van de Spelen genoteerd en bijgehou-
den. Dat jaartal wordt als het begin van de
Olympische Spelen gezien. Het is trouwens
ook het begin van de Griekse tijdrekening.

Het doel van de Spelen was om mannen de
gelegenheid te bieden hun vaardigheden te
tonen en om de relaties tussen de verschil-
lende steden of stadstaten te bevorderen.
De Spelen waren dan ook van fundamenteel
belang, alles moest ervoor wijken, zelfs oor-
logen werden tijdelijk stilgelegd. Dat heette
de olympische vrede. Aanvankelijk was dat
voor de duur van de Spelen, nadien zelfs
tot drie maanden, om iedereen de kans te
geven veilig naar en van de Spelen te reizen.

Wie aan de Spelen deelnam, mocht geen
gewapende conflicten beginnen, geen
rechtszaken aanspannen, geen executies
uitvoeren ... Overtreders kregen een fikse
boete. Ook nu nog huldigen de Spelen het
idee van de olympische vrede.

Helemaal in het begin bestonden de Spelen
alleen uit een loopwedstrijd van 600 voet of
192 meter. Later kwamen er verschillende
disciplines bij. Het werden er uiteindelijk
zoveel dat de Spelen niet langer één dag
maar vijf dagen duurden. De Spelen waren
uitsluitend een mannenzaak. Getrouwde
vrouwen mochten zelfs niet komen kijken,
ongehuwde vrouwen wel. Mogelik was
dat omdat de sporters naakt aan de wed-
strijden deelnamen, zoals ze ook naakt in
de gymnasia oefenden. Bedoeling was de
schoonheid van het lichaam zo goed mogelijk
te laten uitkomen.

Vrouwen hadden wel hun eigen spelen, de
Heraia, wedstrijden ter ere van de godin
Hera. Net als de mannen liepen de vrouwen
600 voet, maar aangezien ze kleinere voeten
hadden, was dat geen 192 maar 160 meter.
En de vrouwen waren wel gekleed.

De winnaars van de Spelen werden met
een krans van olijftakken gelauwerd,
omdat de mythe ging dat Herakles, zoon
van Zeus, de allereerste olympische win-
naar daar ook mee had gekroond. In
hun thuisstad kregen de spelers na hun

overwinning vaak een goddelijke status.
Ze ontvingen een levenslange toelage, gratis
eten en andere privileges.

Tijdens de Romeinse overheersing van
Griekenland ging men de Spelen minder
belangrijk vinden en toen het christendom zijn
intrede deed, werden ze door de Romeinse
keizer Theodosius | verboden, aangezien ze
als heidense feesten werden beschouwd.
We spreken dan over het jaar 393. Met
andere woorden, de eerste versie van de
Olympische Spelen heeft meer dan duizend
jaar bestaan.

De moderne Olympische Spelen

Zo’n duizend vijffhonderd jaar later, in 1896,
vinden de eerste moderne Olympische
Spelen plaats, nieuw leven ingeblazen door
Pierre de Coubertin, een Franse historicus
en pedagoog. Hij richtte het Internationaal
Olympisch Comité, het I0OC, op en hoopte
landen met elkaar te verbroederen via de
sport en zo een steentje aan de wereldvrede
bij te dragen.

Die verbondenheid zien we ook terug in
het logo van de Olympische Spelen, de vijf
in elkaar grijpende ringen in verschillende
kleuren. Die ringen symboliseren de vijf
werelddelen en de eigenschappen passie,
vertrouwen, overwinning, ethiek en sporti-
viteit. De zes kleuren - blauw, zwart, rood,
geel en groen van de ringen en wit van de
achtergrond - zijn gekozen omdat elke viag
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van de deelnemende landen minstens een
van die kleuren bevat. Het spreekt voor
zich, aangezien daar zo over is nagedacht,
dat het gebruik van het logo volgens strikte
richtlijnen dient te gebeuren.

Ondertussen bestaan er al verschil-
lende soorten Olympische Spelen:
Zomerspelen vanaf 1896, Winterspelen
sinds 1924, Paralympische Spelen vanaf
1960 en Jeugdspelen sedert 2010. Het
Internationaal Olympisch Comité maakt deel
uit van de Olympische Beweging. Net zoals
de internationale sportfederaties, de organi-
satiecomités van de Olympische Spelen, de
Nationale Olympische Comités en de daar-
bij aangesloten nationale sportfederaties en
-verenigingen, inclusief alle mensen die daar
sportief of op een andere manier actief zijn.

De Olympische Beweging wil via sport
bijdragen aan de wereldvrede en meebou-
wen aan een vreedzame en betere wereld.
De fundamentele principes en reglemen-
ten van de Olympische Beweging en
het Internationaal Olympisch Comité zijn
vastgelegd in het Olympisch Handvest of
Charter.

De Olympische Kunstcompetitie

Wat weinigen weten, is dat van 1912 tot
1948 niet alleen sport, maar ook kunst
een onderdeel van de Olympische Spelen
was. Jawel, kunst. Bij de kunstwedstrijden
waren er verschillende disciplines: archi-
tectuur, literatuur, muziek, schilderkunst en

beeldhouwkunst. De inzendingen moesten
uiteraard wel door sport geinspireerd zijn.
Ook in die disciplines kon men een gouden,
zilveren of bronzen medaille winnen.

Het eerste jaar dat er kunstenaars deel-
namen, ging het goud in de literatuur naar
de inzender van een gedicht, Ode aan de
sport. Vreemd genoeg werd de medaille niet
opgehaald. Bleek dat Pierre de Coubertin
het onder een pseudoniem had ingediend.
En zo won de oprichter van de moderne
Olympische Spelen zelf ook een gouden
medaille.

Helaas kwam er na de Spelen van 1948
een einde aan de kunstwedstrijden. Daar
waren verschillende redenen voor. Het
aantal inzendingen was vaak wisselvallig.
Ook bleek er regelmatig sprake van partij-
digheid te zijn. De jury voor de Olympische
Kunstcompetitie werd door het organise-
rende land samengesteld en dat plaatste
natuurlijk veel landgenoten in die jury. Het
gevolg daarvan was dat er veelal kunste-
naars uit het organiserende land in de prijzen
vielen. Uiteindelijk besloot het Internationaal
Olympisch Comité de kunstwedstrijden af
te voeren, omdat het van mening was dat
kunstenaars professionals zijn, terwijl het
toen de regel was dat alleen amateurs of
niet-professionele sporters aan de Spelen
mochten deelnemen.

De oorspronkelijke bedoeling van Pierre
de Coubertin was alleen niet-professionele

Het logo van de Olympische Spelen staat
voor verbondenheid: de vijf in elkaar
grijpende ringen in verschillende kleuren
symboliseren de vijf werelddelen en de
eigenschappen passie, vertrouwen,
overwinning, ethiek en sportiviteit

spelers toe te laten, maar dat stuitte wel
op protest, ook al omdat het niet altijd
duidelijk is waar de grens ligt. Wanneer is
iemand een amateursporter en wanneer
een beroepsspeler? Op dat viak zijn de
Olympische Spelen intussen geévolueerd.
Vanaf de jaren zeventig mogen de ver-
schillende sportfederaties zelf beslissen of
professionele spelers mogen deelnemen
of niet. En dus kan het per sportdiscipline
verschillen.

Dat de Olympische Kunstcompetitie werd
afgeschaft, betekent niet dat er tijdens de
Spelen geen plaats is voor culturele acti-
viteiten en kunstevenementen. Zo maakte
de Franse streetartkunstenaar JR een
aantal levensgrote kunstwerken in Rio de
Janeiro voor de Olympische Spelen daar
in 2016. Van onze eigen Belgische trots,
beeldhouwster Hilde Van Sumere, staat het
beeld Peace sedert de Spelen van 2008 in
een park in Peking.

Basisprincipes van het olympisme

De officiéle slogan van de Olympische
Beweging luidt: citius, altius, fortius - Latijn
voor sneller, hoger, sterker. Het olym-
pisch credo is: deelnemen is belangrijker
dan winnen. Samen met het Olympisch
Handvest, dat de fundamentele princi-
pes en reglementen van de Olympische
Beweging omvat, vormt dat alles het
olympisme, een levensfilosofie die de kwa-
liteiten van lichaam, geest en wilskracht
combineert.
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In het olympisme staan de waarden
excelleren, respect en vriendschap
centraal: excelleren betekent de beste
versie van jezelf nastreven, respect behoor
je te tonen voor jezelf en anderen, voor
regels en omgeving, en vriendschap staat
voor solidariteit en teamgeest

Sport moet ten dienste van een evenwichtige
ontwikkeling staan. Dat gebeurt door sport
te combineren met cultuur en educatie, en
door respect voor universele ethische princi-
pes bij te brengen. De olympische waarden
excelleren, respect en vriendschap staan
daarbij centraal. Met excelleren bedoelt
men de beste versie van jezelf nastreven,
jezelf steeds verbeteren, zowel op het viak
van sport als in het leven. Respect behoor je
te tonen voor jezelf en anderen, voor regels,
voorschriften en omgeving. Fair play en de
strijd tegen doping vallen daar ook onder.
Onder vriendschap verstaat men solidariteit,
teamgeest, vreugde en optimisme.

De Paralympische Spelen voegen daar nog
een aantal andere waarden aan toe: moed,
vastberadenheid, inspiratie en gelijkheid. Die
waarden spreken voor zich. Moed om te
bereiken wat je niet had verwacht, om zelfs
te overtreffen wat je vroeger hebt bereikt.
Vastberadenheid kan je vertalen als doorzet-
tingsvermogen, ook bij tegenslag. Inspiratie
betekent anderen inspireren, een voorbeeld
voor anderen zijn. Gelijkheid wil zeggen dat
iedereen gelik is, ongeacht je beperking,
gender, etniciteit enzovoort.

Bedoeling is het olympisme en zijn waarden
via sport- en andere evenementen onder de
aandacht van zowel sporters, coaches als
publiek te brengen. Ook kinderen en jon-
geren door middel van sport onderwijzen
en met die waarden laten kennismaken,
behoort tot de doelstellingen.

En in de realiteit

Mooie principes, dat wel, maar wie regel-
matig het nieuws volgt, weet dat de
realiteit helaas vaak niet zo rooskleurig is.
Wereldvrede is ver te zoeken momenteel.
Rusland en Wit-Rusland zijn wegens de
oorlog tegen Oekraine uitgesloten van deel-
name aan de Olympische Spelen in Parijs
in de zomer van 2024. Ook eerder werd
Rusland al geweerd vanwege een aantal
dopingschandalen.

Russische en Wit-Russische sporters
mogen wel individueel aan de Spelen
deelnemen, maar onder neutrale vlag. Ze
mogen met andere woorden hun land niet
vertegenwoordigen. Dat statuut heet ‘inde-
pendent olympic athletes’. Het is er voor
staatlozen of voor wie in een land woont
waarvan het nationaal olympisch comité is
geschorst. In Parijs zullen de onafhankelijke
deelnemers aantreden als ‘athlétes indivi-
duels neutres’.

Dat er toch Russische sporters mogen deel-
nemen, stuit op heel wat kritiek. De vraag
rijst of er wel zoiets als een neutrale vlag
bestaat. Zeker als het over Rusland gaat, lijkt
die neutraliteit onbestaande. Topsporters
zijn er vaak actief in het leger of de politie,
in staatsinstellingen dus. Zich uitspreken
tegen de oorlog wordt niet getolereerd.
Het I0C besliste dat Russische en Wit-
Russische sporters die onder neutrale viag
aan de Spelen in Parijs willen deelnemen,
aan strenge voorwaarden moeten voldoen.

Ze mogen niet onder contract van het leger
of de veiligheidsdiensten in hun land staan
en ze mogen geen openlijke steun aan
de invasie en oorlog in Oekraine hebben
betuigd.

Rusland heeft inmiddels besloten om zijn
eigen versie van de Olympische Spelen
te organiseren, de Zomerspelen van de
Vriendschap. Die zullen in september 2024
plaatsvinden. Het Internationaal Olympisch
Comité kan daar niet om lachen. Volgens
het IOC is het een flagrante schending van
het Olympisch Charter. Het roept alle sport-
verenigingen op om niet in te gaan op een
mogelijke uitnodiging van Rusland voor die
Spelen.

Ook bij China worden regelmatig vraag-
tekens geplaatst, bijvoorbeeld toen het
land in 2022 de Olympische Spelen mocht
organiseren. Het lijkt niet te rijmen dat China
Spelen mag organiseren die tot vrede moe-
ten aanzetten, terwijl het zelf continu de
mensenrechten schendt. Burgers zitten vast
omdat ze hun mening uiten, de pers ligt aan
banden, er is internetcensuur, enzovoort.
In zo’'n geval spreekt men van ‘sports-
washing’. Het organiseren van een groots
sportevenement wordt dan misbruikt om de
aandacht van mensenrechtenschendingen
af te leiden of om corruptieschandalen te
verdoezelen. Het olympisme is in sommige
landen helaas erg ver te zoeken.

* k%
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De veelzijdigheid van sport
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Sport daagt je sociale vaardigheden uit en leert je omgaan met verschillende emoties, maar het
allermooiste aan voetbal is het universele aspect ervan: voetbal is een samenleving op zich, je leert
er andere mensen en culturen kennen en je leert samenwerken

an de vooravond van een sportieve zomer

met het Europees kampioenschap voetbal,

de Tour de France en de Olympische Spelen

als hoogtepunten, maak ik graag enkele beschouwingen bij

een van mijn passies, sport, en dat vanuit een persoonlijke
invalshoek. Sport heeft mij niet alleen mijn fysieke limieten leren
ontdekken, maar heeft mij ook mentaal en sociaal gevormd tot
wie ik ben. Daarom wil ik mijn ervaringen delen.

Stijn Derauw
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Niet zeuren, sporten

Mijn eerste sportieve stappen zette ik rond
mijn vijffde. In mijn prille sportleven beoe-
fende ik verschillende disciplines. Eerst
ontdekte ik karate, daarna schakelde ik
enkele versnellingen hoger naar atletiek
en rond mijn twaalfde vond ik de liefde bij
voetbal. De eerste twee sporten bleken toch
niet helemaal mijn ding te zijn, al had ik wel
het lichaam en het uithoudingsvermogen
voor atletiek. Maar een goede uithouding
is natuurlijk ook een pluspunt bij voetbal.
Bovendien was ik bijna perfect tweevoe-
tig, waardoor ik als polyvalente speler op
verschillende posities in het veld werd uit-
gespeeld.

Het fijine aan een sport als voetbal is de
veelzijdigheid en het sociale aspect ervan.
Je trekt als het ware de wijde wereld in. Je
leert andere mensen kennen, maakt soms
vrienden voor het leven. Je reist wat door
Belgié en via internationale tornooien zelfs
naar het buitenland. Het is een avontuur en
de ideale ontdekkingstocht naar jezelf en
anderen.

Ik was het type sporter dat altijd tot het
uiterste ging. Met veel discipline, inzet en
de nodige ambitie uiteraard. Net op het
moment van de doorbraak, de zomer
waarin ik negentien werd, sloeg het nood-
lot toe. En dan nog als student lichamelijke
opvoeding. Verdict: een gescheurde kruis-
band en een meniscusletsel. Gevolg: een
mentale inzinking en een slechte tweede
zit. Nasleep: een operatie en acht maanden
revalidatie. En veel zwarte sneeuw.

Vallen, opstaan en weer doorgaan

Het Kklinkt vreemd, maar ik ben ook dank-
baar voor dat ongelukkige voorval. Die
periode heeft me gevormd en een zekere
volwassenheid gebracht. Je komt jezelf
tegen en leert omgaan met beperkingen,
terwijl je toch zelf de touwtjes in handen
hebt. Gelukkig steunden mijn ouders mij
onvoorwaardelijk. Na een korte heropleving,
€én jaar om precies te zijn, sloeg het nood-
lot weer toe. Ik bleef hinder ondervinden.
Onderzoek wees uit dat het meniscusletsel
onvoldoende was hersteld en dat ik een
kraakbeenletsel had opgelopen. Een nieuwe
operatie diende zich aan, alsook een stevige
portie oplapwerk bij de kinesitherapeut.

Dat doet even pijn, maar ik had intussen
zo’'n verbetenheid ontwikkeld dat ik na
een halfjaar helemaal op schema was. Met
nieuwe energie, veel zin en een paar splin-
ternieuwe voetbalschoenen. Opnieuw klaar
om te schitteren. Ik kon een aantal jaar op
een redelijk niveau voetballen, tot ik toch
weer in het sukkelstraatje belandde. De
specialist was helder in zijn analyse. Mijn
gewrichten hadden al zoveel slijtage opge-
lopen dat een volgende blessure niet was
uitgesloten. Hij raadde mij aan om te stop-
pen met voetballen. Op dat moment stortte
mijn wereld enigszins in, maar ik moest naar
mijn lichaam luisteren en het de nodige rust
gunnen.

De redding nabij

Gelukkig is er altijd een reddingsboei. In dit
geval, trainer worden. Maar ik moet eerlijk
toegeven dat ik daar nooit hetzelfde gevoel
heb uitgehaald. Niet dat ik ongelukkig ben,
eerder niet helemaal voldaan. Waardoor ik
er minder obsessief naar toeleef. De wed-
strijden op zich doe ik graag. Daar draait het
louter om het coachen en motiveren van de
spelertjes. Naar de trainingen moet ik mij net
iets te vaak slepen. Eenmaal aanwezig ben
ik in mijn element, maar er komt een tikje
meer verantwoordelijkheid bij kijken.

Als trainer heb je uiteraard een voorbeeld-
functie. Je moet altijd op tijd aanwezig
zijn, je bent een ambassadeur van de club
en de sport, je dient je dus te gedragen.
Je moet kunnen omgaan met spelers,
ouders, collega-trainers, bestuursleden en
meer (onjvoorspelbare omstandigheden.
Gelukkig speel ik sedert drie jaar weer zelf,
in het veteranenvoetbal voor 35-plussers.
Zo kan ik het mooie van beide werelden
combineren.

Een samenleving op zich

Sport daagt je sociale vaardigheden uit. Je
leert omgaan met verschillende emoties en
je lichaam weert zich tegen allerlei weersom-
standigheden. Trainen bij vriestemperaturen
of een hittegolf, het kan allemaal. Maar het
allermooiste is: voetbal is universeel. Het is
een samenleving op zich. Je leert andere
mensen en culturen kennen. Het is de ideale
Franse of Engelse les. Je leert samenwer-
ken. Maar eerlik is eerlijk, soms vallen wij
wel eens van onze roze wolk. En dan wil

ik het over discriminatie en racisme in die
mooie sport hebben.

Al te vaak gebeurt het in het heetst van de
strijd - al mag dat geen excuus zijn. Zelden
echt met kwaad opzet. Het is een reactie
op een bepaalde actie, bijvoorbeeld na een
stevige overtreding of gekibbel met een
tegenstander. Het is aanwezig, maar minder
frequent dan de media ons doen geloven.
Althans, dat is mijn ervaring. |k zit nu bijna
25 jaar in de voetbalwereld en ik heb nooit
zware incidenten meegemaakt. Integendeel
zelfs, ik kan veel meer positieve verhalen
aanhalen. De meeste jongens en meisjes
met andere roots worden met open armen
ontvangen. Ze maken deel uit van de ploeg,
staan mee onder de douche liedjes te zin-
gen en tappen evengoed flauwe moppen in
de kantine. Amateuristische versies van de
Rode Duivels. Tous ensemble.

Onder druk

Een minder positieve kant van sport, is de
druk. De prestatiedrang en verwachtin-
gen die op verschillende niveaus worden
gecreéerd, een beetje in het verlengde van
de huidige maatschappij. Te beginnen bij
ouders die hun kinderen onder druk zet-
ten, door bijvoorbeeld een sport te kiezen
die ze niet graag doen. Dan heb je trainers
die vaak te veel van de groep of bepaalde
spelertjes verwachten. Niet iedereen heeft
talent, maar daarom doen ze hun hobby niet
minder graag. En dan heb je nog de visie
van sommige clubs.

Steeds meer clubs evalueren kinderen op
het einde van het seizoen en zij die niet
goed genoeg worden bevonden, moeten
de club verlaten. Soms heeft dat met infra-
structurele of organisatorische beperkingen
te maken. Hoe meer clubs zo’n visie toe-
passen, hoe duurder de plaatsen worden.
Je ontneemt kinderen hun hobby en dat
vind ik knap lastig. Je mag het socialise-
rende aspect, dat van onschatbare waarde
is, niet ontkennen. Maar we moeten natuur-
lijk ook nuchter blijven en beseffen dat het
niet iedereen is gegeven om hoge toppen
te scheren. Om dan maar clichématig af
te sluiten: het zijn niet allemaal Kevin De
Bruynes of Eden Hazards.

* k%
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Sporten als brug tussen mensen

© Evelien Vandenbussche
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Anas Laaroussi, Anouar Bouzian, Amin Senmar, Badr El Bouazzaoui en Rey Muhigana, vijf ‘piraten’
van voetbalclub City Pirates in Antwerpen: “Piraat zijn betekent dat men op jou kan rekenen als
iemand hulp nodig heeft.”

ichaamsbeweging is essentieel voor onze fysieke
gezondheid en daarnaast heeft sporten ook

een positieve impact op ons mentale welzijn en
onze sociale gezondheid. Dat laatste is het vermogen om
sociale banden te creéren en te onderhouden, met vrienden,
familie, partners en collega’s. Sociale gezondheid is niet

alleen belangrijk in ons dagelijkse leven, maar ook voor onze
levensduur. Bij City Pirates gaan het fysieke, het mentale en het
sociale alvast hand in hand.

Evelien Vandenbussche
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Een bron van verbinding
Lichaamsbeweging stimuleert de productie
van feelgoodhormonen of endorfines in de
hersenen. Als we die endorfines in aanwe-
zigheid van anderen ervaren, bijvoorbeeld
wanneer we samen sporten, dan versterkt
dat de band die we met die anderen voelen.
Daardoor neemt het plezier van socializen
nog meer toe.

Een sportvereniging wordt van oudsher
gezien als een bron van overbruggende en
verbindende contacten. Tijdens de corona-
periode was dat duidelijk voelbaar, want
mensen moesten toen de contacten binnen
hun sportgroep missen. Trouwens, hoe nau-
wer we bij een sportclub betrokken zijn, hoe
hoger de sociale waarde die we aan die club
toekennen.

Sportactiviteiten zijn, naast culturele activi-
teiten zoals theater of muziek maken, een
manier waarop mensen zich in hun vrije tijd
met anderen verbinden. Vrijetijdssport ligt
aan de basis van maatschappelijke inzet,
meer dan religieuze, politieke of culturele
verenigingen.

Zingeving en identiteit

Sport is in onze samenleving een belang-
rijke bron van zingeving. Want het geeft je de
mogelijkheid om je te identificeren met een
persoon of een groep. Via sport kunnen tal

van menselijke behoeften gerealiseerd wor-
den, zoals gezondheid, presteren, genot,
samenwerking en gezelligheid.

In haar boek The Joy of Movement stelt
Kelly McGonigal, gezondheidspsycholoog:
“Beweging biedt ons plezier, identiteit,
verbondenheid en hoop. Het stelt ons in
staat onszelf opnieuw te definiéren en ons
opnieuw voor te stellen wat mogelijk is. Het
maakt sociale contacten leggen gemak-
kelijker. Mensen die regelmatig actief zijn,
hebben een sterker gevoel van doelgericht-
heid en ervaren meer dankbaarheid, liefde
en hoop. Ze voelen zich meer verbonden
met hun gemeenschap en hebben minder
kans op eenzaamheid of depressiviteit.”

Filosoof en sportwetenschapper Richard
Bailey gaat met zijn Human Capital Model
nog verder: “Sport is een manier om nieuwe
vrienden te maken, sociale isolatie te voor-
komen en sociale vaardigheden op te doen.
Ook kan crimineel of antisociaal gedrag door
sport worden beperkt.”

Sociale ontwikkeling

Volgens politicoloog Robert Putnam kan
sport op meerdere manieren bijdragen aan
ons sociale kapitaal: “Enerzijds door banden
binnen dezelfde culturele groep te versterken
- bonding. Anderzijds door banden tussen
culturele groepen aan te gaan - bridging.”

Sport kan een verbindende factor zijin tus-
sen mensen uit verschillende generaties
met een diversiteit aan achtergronden en
persoonlijke situaties. De grootste intrinsieke
kracht van bijvoorbeeld voetbal is de ver-
binding tussen spelers, tussen supporters,
tussen ouders en kinderen ... Die verbin-
ding speelt zich op allerlei niveaus af: jong
en oud, allochtoon en autochtoon, arm en
rijk ... ledereen wordt verenigd op het veld,
langs de zijlijn en in de kantine.

Sport draait niet om sport alleen. Het is een
doel, maar ook een middel om de ontwik-
keling van mensen te bevorderen. Jongeren
hebben naast algemene kennis ook soci-
ale vaardigheden nodig. Met sport kan je
werken aan de ontwikkeling van die sociale
vaardigheden als zelfvertrouwen, betrokken-
heid, inzet, zelfsturing, oplossingsgericht
handelen, communicatie en doorzettings-
vermogen.

Het belang van de groep

Groepssport leert je niet alleen omgaan
met winst en verlies, maar ook met gezag,
verantwoordelijkheid en samenwerking.
Kinderen ontwikkelen discipline op die
manier. Ze leren om respectvol om te gaan
met teamgenootjes en trainers, maar ook
met tegenstanders en scheidsrechters.
De voetbalclub is geen buurthuis, wel een
laagdrempelige plek waar mensen graag
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samenkomen, waar iedereen welkom is en
iets kan betekenen.

Een voorbeeld daarvan is City Pirates, een
voetbalproject actief in verschillende wijken
van Antwerpen, onder meer in Merksem,
Luchtbal, Linkeroever, Dam en Deurne. City
Pirates is zoveel meer dan een voetbalclub.
Voetbal wordt er gezien als een middel om
vertrouwen te scheppen, wat noodzake-
lijk is om op een doeltreffende manier aan
maatschappelijk werk te doen. Het motto
van City Pirates luidt dan ook: “Voetbal de
motor, sociaal engagement de brandstof,
diversiteit de kracht.”

De club vormt een veilige thuishaven in
meerdere complexe buurten en geeft
jongeren de warmte en het vertrouwen
die nodig zijn. Diversiteit wordt er als een
rijkdom gezien. De missie van City Pirates
zegt het helemaal: “Via voetbal willen wij
alle Antwerpse kinderen en jongeren kan-
sen geven en competenties aanleren met
aandacht voor gelijkwaardigheid, respect
en engagement, met het oog op een sta-
biele en evenwichtige toekomst.” De club
telt intussen meer dan 1.600 voetballende
leden.

Michel Pradolini, voorzitter van City Pirates
en kleinzoon van ltaliaanse migranten,
ondervond zelf tijdens zijn moeilijke jeugd
hoe belangrijk het is om vertrouwen te krij-
gen.Vertrouwen kan een sleutel tot succes
ziin. In het logo van City Pirates staat de

Latijnse leuze: velle est posse. Vrij vertaald
betekent het: waar een wil is, is een weg.

Op het veld bij City Pirates

We gingen de sfeer opsnuiven bij City
Pirates Luchtbal. We spraken er met
enkele ‘piraten’ en met Michiel De
Visschere, algemeen codrdinator van City
Pirates.

Hoe ben je bij City Pirates terechtge-
komen?

Badr El Bouazzaoui, 17 jaar, middelbare
school, trainer en speler: Via vrienden, die
me vroegen om te komen testen.

Amin Senmar, 19 jaar, middelbare school,
specialisatiejaar fithesscoach, trainer U15
(spelers jonger dan 15 jaar) en speler: |k
ben een van de eersten die zich hier heeft
ingeschreven, zo’n tien jaar geleden, toen
City Pirates Luchtbal net opstartte. Ik ben
nog van de eerste generatie piraten.

Rey Muhigana, 21 jaar, hogeschool, trai-
ner U15 en speler: Ik ben hier beland door
vrienden en was op dat moment op zoek
naar een andere ploeg. Ondertussen ben
ik twee jaar bij de club.

Anas Laaroussi, 19 jaar, middelbare
school, richting economie & organisatie,
speler, nog geen trainer: Ik ben hier ook
door vrienden terechtgekomen.

Michiel De Visschere, 32 jaar, algemeen
cobrdinator van City Pirates: Ik ben hier
door de Antwerp Management School
aangekomen, via een van de studen-
ten die studiebegeleiding bij City Pirates

Linkeroever gaf. Ik ben hier in 2017 begin-
nen te werken. Intussen is het meer dan
een fulltimejob geworden.

Wat boeit je precies in het piraat zijn?
Amin: In eerste instantie het voetbal. Ik
houd ervan om zelf te spelen, maar ook om
ernaar te kijken. ledereen is van dezelfde
buurt en kent elkaar. In tweede instantie de
relaties. Als je hier lang bent, ontstaan er
meer en meer connecties. |k ben hier bijna
elke dag van de week. |k zie de mensen
hier meer dan mijn eigen familie.

Rey: Amin en ik behoren hier tot de oude-
ren. Als we zelf niet spelen, komen we
naar de anderen kijken. En als het veld
vrij is, spelen we graag zelf een partijtie
voetbal. Sommigen kennen elkaar al heel
lang, anderen hebben elkaar soms al jaren
niet meer gezien, maar komen mekaar hier
weer tegen. De meesten hebben onder-
ling een goede band, zowel spelers als
trainers. Voetbal is de eerste stap, maar
daarnaast zijn studentenjobs en school
ook belangrijk. We proberen jongeren hier
discipline mee te geven, wat hen bij hun
toekomst kan helpen.

Anouar Bouzian, 15 jaar, middelbare
school, trainer U12 (spelers jonger dan
12 jaar) en speler bij de reserveploeg: |k
kom hier graag naartoe, niet alleen voor
het voetbal. Ook wanneer er thuis iets aan
de hand is, kan je hier terecht. Dat maakt
de club anders dan andere clubs. Piraat
zijn betekent dat men op jou kan rekenen
als iemand hulp nodig heetft.
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De Piratenparade trekt jaarlijks door de
straten van Merksem: alle spelers zingen
en zijn uitgelaten, ook hun ouders sluiten

zich die dag bij hen aan; de optocht
eindigt in het Jef Mermansstadion waar de
eerste ploeg van City Pirates daarna een
wedstrijd speelt

Waarom staat er een piraat in het logo?
Michiel: We zijn ontstaan uit Voetbalclub
Merksem die in 1921 werd opgericht. Toen
we in 2014 ook in Luchtbal en Linkeroever
actief zijn geworden, was het moeilijk om
onder die naam verder te gaan en dus
werd het City Pirates Antwerpen. De voor-
zitter, Michel Pradolini, heeft een link met
de maritieme wereld. Hij werkte vroeger als
scheepskok en heeft nu al jaren een mari-
tiem cateringbedrijf. Vandaar de piraat.

Wat ‘piraat zijn’ is, kan iedereen voor zichzelf
invullen. Een piraat is er voor zijn mede-
piraten. Die kan de wind in de zeilen hebben
of soms uit koers geslagen worden. Maar
wij zorgen voor elkaar. Momenteel zijn we
actief in zes wijken. We hebben meer dan
1.600 spelers. Daarnaast bereiken we ook
jongeren met onze muziekstudio River Side
Studio en ons jeugdhuis in de wijk Dam.
En we starten met The Comeback, een
tweedehandswinkel die er voor iedereen
is. Uiteraard is dat interessant vanuit eco-
logisch perspectief, maar het is ook uit
financiéle noodzaak. Het is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend om elk jaar nieuw
sport- en schoolmateriaal aan te schaffen.

Jaarlijks vindt er ook een Piratenparade
plaats. Kan je daar iets over vertellen?
Amin: Het gaat eigenlijk om een wedstrijd
van de eerste ploeg, waarbij de jongeren
van de verschillende sites samenkomen in
het Jef Mermansstadion in Merksem. Alle
spelers zijn in trainingspak, ze stormen

samen door de straten, ze zingen ... De
optocht verzamelt in het stadion om daar
naar de wedstrijd te kijken.

Michiel: Dit jaar, op zaterdag 20 april
2024, was het de elfde keer. We organise-
ren de Piratenparade al van voor corona. In
Merksem heeft City Pirates twee locaties,
die een kwartiertje van elkaar liggen. We
trekken door de straten van de ene naar de
andere locatie. De ouders van de spelers
sluiten die dag ook aan.

Rey: Voor de kleinere spelers, de zes- en
zevenjarigen is het toch wel iets speciaals
om in dat grote stadion te kunnen suppor-
teren.

Vier van jullie zijn speler en trainer.
Vanaf wanneer kan je trainer worden?
Michiel: Officieel vanaf vijftien jaar.
Sommigen engageren zich al op vroegere
leeftijd, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Door het
thuisgevoel dat hier heerst, gaan jongeren
zich sneller in die rollen inzetten.

Amin: Als trainer zorg je voor de jongeren,
op en rond het veld. Dat is heel belangrijk
voor het zelfvertrouwen.

Valt het trainen en voetballen goed te
combineren met je studies?

Rey: Soms is het wel eens moeilijk, maar
dan zoeken we een oplossing. Amin en
ikzelf geven bijvoorbeeld samen training,
maar indien nodig wisselen we elkaar af. En
ook als er maar één trainer voor een ploeg
is, zijn we er toch altijd om elkaar te helpen.
Amin: We brengen hier heel veel tijd door.

Daarnaast blijft er weinig vrije tijd over.
Vroeger had ik het op school moeilijk met
wiskunde en Frans, en toen werd er hier
voor mij extra begeleiding geregeld.

Zijn er City Pirates die het ver geschopt
hebben?

Michiel: Koni De Winter is nu Rode Duivel,
hij voetbalde bij ons in Merksem. Jérémy
Doku, die bij Manchester City voetbalt,
speelde destijds zijn eerste seizoen bij onze
partnerploeg Olympic Deurne. Ik denk ook
aan Faissal Al Mazyani, die nu met Jong
Genk in eerste klasse B voetbalt. Sommige
van onze spelers zitten bij jeugdploegen
van eliteclubs. Daarnaast hebben we ver-
schillende piraten die al aan het werk zijn
en anderen die verder studeren.

Bij City Pirates versterken jongeren elkaar
als groep. Ze steunen elkaar en betekenen
veel voor mekaar. Dat zorgt ervoor dat ze
blijven komen en zich engageren. Ze ont-
wikkelen zich door de jaren heen. Amin is
bijvoorbeeld niet meer dezelfde trainer als
vier jaar geleden.

De focus ligt hier niet op een professionele
voetbalcarriere. Voor ons maakt het niet
uit welke job de piraten uiteindelijk doen.
Succes is niet een masterdiploma of een
job met aanzien hebben. Succes is een toe-
komst kunnen uitbouwen en een job vinden
waar je voldoening en energie uithaalt.
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“Het is niet ieder voor zich”
Over g-sport en zingeving

© Joyce Vanhoutte
© Lena Drapella

Man-Kei ‘Kiki’ To: “Ik ben

Pavitra Vandenhoven: “Je bent even vrij
zelfverzekerder geworden.” om te doen wat je wil.”

et kan een enorme positieve impact op je leven
hebben, als je een sport vindt waar je echt

goed in bent. Dan kan sporten een bron van
zingeving en verbinding worden, een bezigheid waarbij je een
beter zelfvertrouwen en nieuwe dromen vindt. Twee Belgische
wereldtoppers in de g-sport, afkorting voor gehandicaptensport,
delen hun verhaal met ons.

Nils Van den Bergh

Man-Kei ‘Kiki’ To, 37 jaar, sportief geweest, maar competitie hoefde later werk en een stabiel leven had gevon-
Europees kampioen rolstoelbadminton voor mij niet. den, zocht ik iets recreatiefs om mijn sociale
Als kind wilde mijn mama mij zo veel moge- contacten uit te bouwen. Initieel wilde ik

lijk activiteiten laten uitproberen, zoals In 2007 heb ik een auto-ongeval gehad. rolstoeltennis doen, omdat ik vroeger heb
muziek, tekenen en sport. |k ben altiid Sindsdien zijn mijn benen verlamd. Toen ik getennist. Zoals veel mensen dacht ik
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onterecht dat badminton een stuk makke-
lijker was. Maar ik ben direct verliefd op die
sport geworden.

Het is een uit de hand gelopen hobby.
Het werd telkens iets meer: langere uren,
competitie binnen Belgié en uiteindelijk ook
daarbuiten.

De clubtrainer en medespelers hebben me
aangemoedigd om het internationaal te pro-
beren. Omdat de trainer op een positieve
manier bleef aandringen, heb ik uiteindelijk
toegegeven. En hij had gelijk: de eerste ont-
moeting met die competitie en spelers was
superleuk, ook al verloor ik nog regelmatig.

Door de jaren heen voelde ik steeds voor-
uitgang. Eind 2019 heb ik de beslissing
genomen om te stoppen met werken. Het
was het jaar van de kwalificaties voor de
Paralympische Spelen van Tokio. Ik vond
de balans tussen werk en sport niet meer.
Ik was elke maand weg. Wanneer ik sportte,
dacht ik aan werk, en omgekeerd. |k besefte
dat als ik ooit de Spelen wilde meemaken,
ik er voltijds voor moest gaan.

Ik ben toen bij Badminton Vlaanderen gaan
aankloppen. De bestuursleden waren echt
enthousiast. Ze waren volledig mee, ook al
was g-badminton toen nog niet top bij hen.
Ze maakten er een ‘project’ van: ‘Kiki naar
Parijs’. Ze gaven mij echt het gevoel dat ik
potentieel had.

Dankzij die sport ben ik veel zelfverzekerder
geworden, ook in het dagelijkse leven.

Tokio heb ik destijds niet gehaald. Daarom
waren mijn initiéle ambities nu gewoon om
mij te kwalificeren voor de Spelen in Parijs.
Maar sinds ik in februari 2024 brons op het
wereldkampioenschap behaalde, groeien
de ambities voor een medaille ook bij mij.
Laten we zeggen: het is niet onwaarschijn-
lijk. Intussen sta ik op plaats twee op de
enkelranking.

Toch blijf ik ook binnen Belgié en Nederland
spelen, voor de recreanten met wie ik nog
altijid een band heb, om jonge en nieuwe
spelers te motiveren en uit dankbaarheid
tegenover G-sport Vlaanderen, Badminton
Vlaanderen en Para-badminton Nederland.

ledereen begint ergens. Zonder die vereni-
gingen zou ik nooit zo ver gekomen zijn of
de liefde voor die sport gevonden hebben.
Wat me in het internationale circuit zo
aantrekt, is dat ik in contact kom met
mensen met een gelijkaardige beperking
als ik. ledereen heeft er een beperking en
we delen dezelfde passie. Ik voel me echt
gelijkwaardig aan hen. Daardoor zijn er veel
waardevolle vriendschappen gegroeid.
We zijn competitiespelers, maar naast de
baan ook goede vrienden. En dat is voor
mij belangrijk.

We onderhouden goede vriendschapsban-
den en het is niet ieder voor zich. Dat ervaar
ik heel sterk. Ook al ben je topsporter, je
bent minder geisoleerd tijdens de voorbe-
reiding van je eigen wedstrijd. Je voelt je
verbonden.

Pavitra Vandenhoven, 26 jaar,
wereldkampioen paraklimmen
Muurklimmen is nog geen paralympische
sport, al ziet het er goed uit voor de Spelen
van 2028. Het is vooral een kwestie van hoe
het zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Het
is moeilijk om sporters met uiteenlopende
beperkingen fair in categorieén onder te
verdelen.

Ik was al een actieve persoon toen ik als
kind naar Belgié kwam. Ik zocht iets om mijn
energie in kwijt te kunnen. De maatschappij
stond toen minder ver wat activiteiten voor
mensen met een beperking betreft - ik ben
geboren zonder benen. Er werd meer in
vakjes gedacht. Nu heb je al meer toegang
tot jeugdbewegingen en clubs.

Via mijn moeder leerde ik het klimmen ken-
nen. Voor mij is dat een uitlaatklep. Ik kan er
veel in kwijt en zet andere zaken even van
me af. Gewoon pure focus.

Je bent even vrij om te doen wat je wil. We
maken dagelijks al zo veel beslissingen die
niet helemaal vrijwillig zijn. Je wil bijvoorbeeld
wel werken om een nuttige dagbesteding te
hebben, maar tegelijk weet je dat het moet,
omdat je het geld nodig hebt.

Ik houd ervan om vrij te zijn. Ik zou niet graag
gebonden zijn aan het halen van bepaalde
prestaties. Dan is het leuke ervan af.

Gaandeweg kreeg ik mooie complimen-
ten. Mensen hadden veel vertrouwen in
mijn kunnen en zo begon dat bij mij ook
te groeien. Uiteraard heb ik dromen, maar
door mijn onzekerheid leg ik de lat altijd
laag. Te vaak denk ik: het zal wel niet voor
mij weggelegd zijn. Meestal zijn mijn ouders
degenen die me overtuigen om in mezelf
te geloven. Als ik iets win, denk ik achteraf:
hoe gek dat ik dat heb bereikt. Soms merk
ik dat ik nog niet genoeg geniet van het
proces of de weg naar een overwinning,
terwijl dat meer kan betekenen dan het
eindresultaat.

Ik zorg ervoor om mijn sociale contacten te
onderhouden. Het liefst kom ik met ieder-
een goed overeen. Bij g-sporters is er zeker
concurrentie, maar ook veel onderling res-
pect en wederzijdse bewondering. Je kan
blij zijn voor iemand anders, al wil je uitein-
delijk ook winnen.

Op feestjes maak ik het niet te laat, maar
al bij al heeft mijn sport weinig impact op
mijn sociale leven. |k zoek altijd de gulden
middenweg. Mijn omgeving heeft daar ook
begrip voor.

Misschien ben ik me meer dan anderen
bewust van wat mijn lichaam voor mij
betekent. Ik wil er goed zorg voor dragen,
want ik heb alleen mijn twee armen en daar
moet ik het mee doen. Ooit was ik in glas
gevallen en moest mijn linkerarm genaaid
worden. Onmiddellijk voelde ik hoeveel mij
dat beperkte. Plots werd ik erg afhankelijk.
Ik raakte niet eens fatsoenlijk op een stoel.
Daarom wil ik mijn lichaam niet te hard
belasten.

Voor mij is het belangrijk om steeds een
doel te hebben. Als ik alles in de sport heb
bereikt, zal ik andere en nieuwe doelen stel-
len. Zo wil ik verder groeien in mijn werk en
financieel onafhankelijk worden. Van mijn
ouders heb ik de reiskriebels meegekregen.
Ik zou graag eens ‘doorreizen’, zonder te
moeten nadenken over alle trainingssessies
die ik heb gemist en wat ik wel of niet mag
eten. Gewoon eens loslaten en genieten.
Zo zal ik altijd mooie dromen hebben om
na te streven.
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Moeder, waarom bewegen wij?

runners’
.

Julie
s UMOLEIN
——te

B

Julie heeft gekozen voor een gezonde levensstijl, met veel lichaamsbeweging en sport: “Ik wil
weer écht fit en trots op mezelf zijn. Me energiek voelen, gezond zijn ... en mezelf bewijzen dat
ouder worden niet betekent dat je aftakelt.”

nlangs heb ik besloten om het over een andere
boeg te gooien en een gezondere levensstijl

te omarmen. Gedaan met aperitiefjes door

de week, focussen op gezonde voeding en nog actiever gaan
sporten. Ik miste de energie en het gevoel van voldoening na
een intensieve inspanning. Maar vooral, ik wil me opnieuw beter
en sterker voelen, weer op scherp staan. Met een duidelijk
trainingsplan en een doel voor ogen motiveer ik mezelf.

Julie Dumolein
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Na een intense werkdag

Het is maandagavond kwart over zeven. |k
open het portier van mijn auto en stap enigs-
zins vermoeid uit. Door de duisternis heen
probeer ik het werk van de tuinman in de
voortuin te bewonderen. Gelukkig was het
mooi weer en was zijn werkdag vermoedelijk
best aangenaam. Hij heeft vandaag alvast
zijn portie beweging gehad. Zelf voel ik me
wat schuldig. Ik had makkelijk met de fiets
naar het werk kunnen gaan ...

Ken je dat gevoel, wanneer je de hele dag
hebt stilgezeten, koffie hebt gedronken en
ook niet van dat chocoladekoekje kon afblij-
ven? Zo voel ik me. Tegelijk opgejaagd, moe,
hongerig en opgeblazen. Mijn darmen geven
me onaangename krampen.

In de garage tref ik mijn zwetende, puffende
man aan. Het is een vertrouwd beeld. Hij op
zijn racefiets, kijkend naar een talkshow op
YouTube waar ik zelf geen interesse in heb.
Het is een vast gegeven: na een intense
werkdag traint hij op zijn ‘rollen” of gaat hij
lopen, voor minstens een uur. Na een zwe-
terige kus trek ik de keuken in.

Verleidingen op de loer

Ik open de deur van de koelkast en haal er
een frisdrank zonder suiker uit. Nee, geen
aperitiefie vanavond. Dat hebben mijn man
en ik ons gisteren samen voorgenomen. We
drinken alleen nog in het weekend. Ik denk
terug aan zaterdag. De twee glaasjes rosé
na het schoolfeest van mijn petekind gingen
misschien iets te vlot naar binnen. Tijdens
het brouwerijpezoek die namiddag kon ik
uiteraard niet weigeren om te ‘proeven’ en
zo dronk ik nog een glas Omer en een glas
Ypra. Die avond lag ik om negen uur op de
sofa te slapen ... Op zondag gingen mijn
man en ik samen brunchen. Met een glas
cava uiteraard. En op zondagavond moesten
we toch wel die fles Ypra opdrinken die we in
de brouwerij hadden gekregen. Genoeg dus.
Genoeg. Op naar een sobere werkweek.

Ik leg het groentekookboek open op de
pagina met het recept van uientaart. Simpel,
lekker en relatief gezond. Acht halve uien,
een hoop look, tijm en laurier, honing, appel-
azijn en ja, het ‘ongezonde’ bladerdeeg
erbovenop. De uientaart moet nog een half-
uur in de oven. Mijn maag houdt het niet

meer uit. Dan maar een proteinepudding met
chocoladesmaak. Die kopen we nu in plaats
van echte chocoladepudding. k maak mezelf
wijs dat het gezond is, omdat er minder sui-
ker en extra veel proteinen in zitten ... Maar
het verzadigt me niet voldoende. Emotioneel
voel ik me ook niet helemaal lekker. Hop, dan
maar enkele speculaaskoekjes naar binnen.
Wat voegen ze daar toch aan toe om die zo
verslavend te maken?

Met een schuldgevoel over de koekjes zet ik
de televisie aan en plof me neer op de bank.
Wielrennen. Uiteraard. Tadej Pogacar fietst
juichend de meet over. Ik kijk naar zijn taille.
Ongelofelijk slank voor een man. |k geeuw
en zet mijn broeksknoop open. Mijn orga-
nen voelen zich bevrijd wanneer ze eindelijk
plomp naar buiten toe mogen wijzen. De
koers boeit me niet en mijn blik dwaalt af
naar de grote fotolijst die boven de schouw
hangt. Mijn man en ik, trots en rijzig naast
elkaar op onze huwelijksdag, acht maanden
geleden. Mijn aansluitende trouwjurk laat alle
contouren van mijn lichaam zien. Mijn heup-
en jukbeenderen zijn scherp afgelijnd. We
stralen van geluk, trots en gezondheid.

Goede voornemens

Op dat moment was ik sportief op mijn
hoogtepunt, bijna klaar om een volledige
marathon uit te lopen. Door het overlijden
van mijn schoonvader drie dagen voor de
wedstrijd heb ik die niet gelopen. Sindsdien
ben ik wat aan het slabakken en zijn er door
omstandigheden fysieke en emotionele kilo’s
bijgekomen.

Ik zou me niet laten gaan. Dat had ik me op
onze trouwdag voorgenomen. Natuurlijk kan
je niet op elk moment op je scherpst staan.
Maar toch ... Dit voelt niet goed. Ik wil me
opnieuw beter voelen over mezelf. Sterker.

Vastberaden open ik de Garmin Connect-
app op mijn smartphone, een app om je
gezondheids- en sportgegevens op te vol-
gen. Bij trainingsplannen geef ik mijn huidige
sportprestaties in: zo’n drie dagen per week
loop ik vijf kilometer, zo'n vijf dagen per week
doe ik een halfuurtje aan krachttraining, wat
in het niets vervalt met toen ik meermaals
per week twintig kilometer ging lopen. Ik
kies mijn doel. Ik wil weer écht fit en trots op
mezelf zijn. Me energiek voelen, gezond zijn

en misschien ook een beetje bij mijn man
‘blijven passen’.

Naar een wedstrijd toewerken motiveert.
De app stelt mij een schema van zeventien
weken voor, eindigend in een halve marathon
op 21 juni, de Nacht van Vlaanderen, een atle-
tiekevenement in Torhout. En ja, ik stel mezelf
een tijdsdoel: beter dan de halve marathon die
ik vorig jaar in Parijs liep. Eén uur 56 minuten.
Dat is strak. Maar ik wil mezelf bewijzen dat
ouder worden niet betekent dat je aftakelt.

Een partner in crime hebben doet ook won-
deren. |k stuur mijn doel naar mijn collega
die vaak loopt en vraag of ze wil meedoen.
Ze stemt meteen toe. Joepie. Ik voel me al
energieker. |k geloof erin.

Tevreden en vol energie

De volgende dag sta ik wat vroeger op.
Eindelijk, de zon staat aan de hemel en de
lucht kleurt blauw in plaats van grijs. Na mijn
havermout met bosbessen schiet ik in mijn
loopkledij. De eerste dag is het ‘benchmark
run’. De online coach wil mijn conditie meten.
Ik haal de hartslagmeter boven en trek mijn
nieuwe loopschoenen aan. De hoofdtelefoon
op en weg zijn we, met wat energieke muziek
en de zon op mijn gezicht. Dat is genieten.

Super, mijn hartslag was aan de lage kant. Ik
kan dit. Vol goede energie en trots over de
start van mijn dag spring ik onder de douche
en maak ik daarna mijn lunch en tussendoor-
tjes klaar. Een restje uientaart, een peer en
een appel. Vandaag blijven we van de koek-
jes af.

Op de trein naar mijn werk denk ik na over
mijn sportieve traject. Er schiet me iets te
binnen wat ik tijdens de lessen psychologie
leerde: als je mensen wil motiveren, leer hen
dan dat een terugval niet betekent dat je her-
valt. Het is niet omdat je tijdens je dieet een
zakje chips eet, dat alles naar de vaantjes is
en je dus evengoed nog drie repen choco-
lade naar binnen kan werken.

Tevreden stap ik de trein uit en wandel verder
richting werk. Trillend vertelt mijn smartwatch
me dat ik tienduizend stappen heb gezet.
Dankjewel, smartwatch, en dankjewel, mezelf.
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Denksport op z’n kop
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Ondanks de ogenschijnlijke eenvoud van het bordspel go zorgt de veelheid aan
mogelijkheden voor een ongelofelijke complexiteit en onvoorspelbaarheid: voor veel
spelers is go meer dan een spel, het is een vorm van kunst en meditatie

et een spelletje schaak, bridge of go daag je
je hersenen uit en versterk je de verbindingen
tussen je zenuwecellen. Artificiéle intelligentie
doet ons vandaag met een vernieuwde blik en met verwondering
naar die eeuwenoude denksporten kijken. Zo gaan bijvoorbeeld
go-spelers de nieuwe technologie aanwenden om hun geliefde
spel nog beter te begrijpen en te spelen.

Bert Goossens

Een vorm van kunst en meditatie lopen in het Four Seasons Hotel in het aanwezige journalisten zorgen ervoor dat de
Op 8 maart 2016 kan je over de koppen Zuid-Koreaanse Seoel. De camera’s van de  hele wereld meekijkt naar een historische
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partij van het bordspel go. Voor de ogen
van zestig miljoen kijkers zit Lee Sedol aan
zijn nagels te pulken. Hij staart verbijsterd
naar het spelbord.

Go lijkt op het eerste gezicht een zeer
eenvoudig spel. De ene speler legt zwarte
stenen op een rooster van negentien op
negentien lijnen, de andere speler witte.
Het doel is om de tegenstander te omringen
en zo het meeste territorium op het bord
te veroveren. Ondanks die ogenschijnlijke
eenvoud zorgt de veelheid aan mogelijk-
heden voor een ongelofelijke complexiteit
en onvoorspelbaarheid.

Go is een van de oudste bordspelen ter
wereld en is vooral in China, Japan en
Korea erg populair. Voor veel spelers is het
meer dan een bordspel; het is een vorm van
kunst en meditatie. Er zijn speciale scholen
waar go van 's ochtends tot 's avonds wordt
onderwezen. Ook Sedol is het product van
een intensieve go-opleiding.

Tegenover Lee Sedol zit Aja Huang, een
weinig getalenteerde speler. Hij doet eigen-
aardige zetten die compleet tegen alle
go-voorschriften ingaan. De zetten worden
niet door hemzelf bedacht, hij voert simpel-
weg uit wat AlphaGo hem opdraagt.

Kunstmatig neuraal netwerk

AlphaGo is een computerprogramma dat
met behulp van artificiéle intelligentie go
heeft leren spelen. Het werd ontwikkeld
door DeepMind Technologies, een doch-
teronderneming van Alphabet Inc., het
bedrijf achter Google. Het onderzoeksteam
van DeepMind heeft Lee Sedol uitgedaagd
tot het spelen van vijf partijen. Sedol is een
briljante en zelfzekere go-speler die de
uitdaging met een glimlach aangaat. Hijj
voorspelt dat hij zal winnen met 4-1 of 5-0.

Tijdens de eerste partij moeten de commen-
tatoren uit verschillende landen grinniken
met de zetten die AlphaGo bedenkt. Maar
het lachen zal hen snel vergaan. Ook Lee
Sedol kijkt na enige tijd bedrukt. Zijn kan-
sen zijn langzaam, maar zeker gekeerd.
Uiteindelijk verliest hij het eerste spel.

Het doet terugdenken aan twintig jaar eer-
der wanneer Garri Kasparov, de toenmalige

wereldkampioen schaken uit Rusland, de
duimen moest leggen tegen Deep Blue, de
supercomputer van het bedrijf IBM. Maar
bij go is het toch nog anders. Er zijn niet
alleen veel meer mogelijikheden bij elke zet,
het spel vergt ook meer menselijke intuitie.
Deep Blue kon Kasparov met behulp van
brute rekenkracht verslaan, voor go is er
meer creativiteit nodig.

Voor het team achter DeepMind was het
dan ook een huzarenstuk om een pro-
gramma te maken dat de finesses van go
onder de knie kon krijgen. AlphaGo denkt
en speelt niet zoals een mens dat zou doen,
maar maakt gebruik van een kunstmatig
neuraal netwerk.

De eer van de hele mensheid

AlphaGo speelt een onberispelijke tweede
partij. Sedol krijgt nooit het gevoel dat hij de
ronde zal winnen. En ook in de derde partij
moet hij de duimen leggen.

Zowel de Kijkers thuis als de mensen in het
hotel zijn neerslachtig. In het aansluitende
interview excuseert Sedol zich tegenover de
hele go-gemeenschap en bij uitbreiding de
mensheid. Een machine heeft het - weer
eens - van een mens gehaald.

Bij de aanvang van de vierde partij lijkt
er wat druk van Sedols schouders te zijn
gevallen. Hij berust in zijn lot, wat niet weg-
neemt dat hij wel het beste van zichzelf
geeft. Bedachtzaam plant hij elke zet, veel
langer dan gewoonlijk. Toch ligt hij een hele
partij onder. Niemand twijfelt er nog aan dat
hij dit spel eveneens zal verliezen. Ook de
computer heeft het berekend: Sedols winst-
kansen zijn erg laag.

Tot zet 78. Lee Sedol heeft een ‘godde-
like’ ingeving. ledereen kijkt er met open
mond naar. Sedol heeft zelf geen verklaring
voor wat hij doet. Achteraf zegt hij dat het
de enige mogelijke zet was die hij zag.
Een moment van geniale intuitie, door de
computer uitgedrukt als een zet met een
probabiliteit van één op tienduizend, doet
het spel kantelen.

Plots begint AlphaGo zich heel vreemd te
gedragen. Het systeem lijkt te hallucineren,
iets wat bij kunstmatige systemen altijd een

gevaar is. Lee Sedol wint. De Koreaan ont-
vangt een staande ovatie. Niet alleen zijn
eer, maar die van de hele mensheid is gered.
De laatste partij gaat gelijk op. Het is moei-
lik om de beweegredenen van AlphaGo te
doorgronden, maar uiteindelijk wint het pro-
gramma met een zeer kleine marge.

Het product van menselijk vernuft

De wedstrijd maakt heel wat emoties los,
maar schept ook nieuwe inzichten. De
onderzoekers benadrukken dat het geen
verlies van een mens tegen een machine
is. AlphaGo is immers het resultaat van een
jarenlange samenwerking en wetenschap-
pelijk onderzoek van mensen. Het is het
product van menselijk vernuft.

Lee Sedol zou na deze krachtmeting nog
veel toernooien winnen. Maar in 2019 stopt
hij definitief met het professioneel spelen
van go. Ook al is hij de nummer één van de
wereld, hij weet dat er een entiteit is die hij
nooit meer zal kunnen verslaan.

De go-gemeenschap ging samen met Sedol
even door een diep dal. Maar door die
gemediatiseerde wedstrijd zijn er net nog
meer mensen go gaan spelen, waardoor
winkels de vraag naar spelborden amper
konden bijhouden.

AlphaGo was een belangrijke mijlpaal in
de ontwikkeling van systemen die gebruik-
maken van machinaal leren. Kunstmatige
intelligentie is de laatste jaren in ijitempo uit-
gegroeid tot een aanvulling op het menselijk
denken, met de nodige voor- en nadelen.
Door go-spelers wordt de technologie van-
daag aangewend om hun geliefde spel nog
beter te begrijpen en te spelen.
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Olympisme blijft een loze belofte
Schending mensenrechten bij sporteven

ts
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Olympisme wil sport ten dienste stellen van de harmonieuze ontwikkeling van de mensheid
en bijdragen aan het bevorderen van een vreedzame samenleving en het beschermen van de
menselijke waardigheid - een mooie belofte die in de realiteit niet wordt waargemaakt

egen de zomer van 2024 bereiden duizenden

sporters zich voor op de Olympische Zomerspelen

in Parijs. Tijdens de twee weken dat het evenement
duurt, kan een mens even helemaal vergeten wat er in de wereld
aan de hand is. Dan ligt de focus op de mooie olympische
gedachte die landen en mensen verbindt door sport. Een
moment lang niet denken aan de miljoenen slachtoffers die vallen
in oorlogen, hongersnoden, onderdrukkingen en ander malheur.

Philipp Kocks
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Mensenrechtenorganisaties waarschuwen
dat er een ‘sociale zuiveringsactie’ in
de Franse hoofdstad plaatsvindt: de

Olympische Spelen worden gebruikt om
kwetsbare groepen uit het straatbeeld te
verwijderen en het imago van de gaststad
op te poetsen

Ten dienste van de mensheid

Maar dat is voor eind juli. Want op dit
moment, in de aanloop naar de Spelen,
zijn er nog andere factoren die spelen.
Toegegeven, dit keer zijn de Olympische
Spelen wat minder in controverse gehuld,
maar toch moet het Internationaal Olympisch
Comité, het I0C, weinig moeite doen om
weer eens iets fout te doen.

Het I0C gaat vaak prat op zijn verheven toe-
wijding aan de samenleving. Het is lastig om
niet cynisch te worden bij het lezen van het
Olympisch Handvest, dat de neerslag is van
de achterliggende filosofie, het olympisme.
Handvest en filosofie beloven om sport in
te zetten ten behoeve van de mensheid, de
vrede en de menselijke waardigheid.

Een van de fundamentele principes in het
Handvest luidt als volgt: “Het doel van het
olympisme is sport ten dienste te stellen
van de harmonieuze ontwikkeling van de
mensheid, met als missie het bevorderen
van een vreedzame samenleving die begaan
is met het beschermen van de menselijke
waardigheid.”

Ondanks die belofte blijken de Olympische
Spelen in de praktijk vaak nadelig te zijn voor
de meest gemarginaliseerde of kwetsbare

groepen in de gaststeden. Bij de Spelen
van Parijs in 2024 lijkt dat niet anders te zijn.
Landen zullen waarschijnlijk wegkijken en de
negatieve gevolgen van de Spelen negeren.
Terwijl ze een nieuwe generatie atleten vieren
die volgens het olympische motto ‘sneller,
hoger, sterker’ leeft, omarmen ze tegelijker-
tijd ontheemding, gentrificatie en intolerantie.
Met andere woorden, het is een loze belofte.

Sociale zuiveringsacties

In april 2024 protesteerden demonstranten
in Parijs tegen de sociale gevolgen van de
Olympische Spelen. Ze droegen spandoeken
met de tekst: “Laat uitsluiting niet als erfenis
achter.” Die protesten belichten het lot van
de ontheemden, van wie velen in april uit
hun tijdelijk onderkomen in een kamp in een
voorstad ten zuiden van Parijs werden ver-
dreven. Dat is een recent voorbeeld van hoe
de Spelen worden gebruikt om kwetsbare
groepen uit het straatbeeld te verwijderen en
70 het imago van de gaststad op te poetsen.

Hoewel de Franse autoriteiten bewe-
ren dat die uitzettingen niets met de
Olympische Spelen te maken hebben,
werd er in juli 2023 een wet aangeno-
men die strenge straffen oplegt bij illegale
bewoning. De getroffen gemeenschappen,
vaak ontheemd door oorlog en vervolging,

lopen nog grotere risico’s op geestelijke
gezondheidsproblemen door hun onzekere
levensomstandigheden en het verbre-
ken van hun sociale en culturele banden.
Dat vergroot hun kwetsbaarheid en de kans
op psychische en fysieke klachten.

Het dwingen van mensen om hun enige
toevluchtsoord te verlaten voor evenemen-
ten zoals de Olympische Spelen, hakt nog
dieper in op het trauma dat velen al hebben
ervaren.

Niet alleen viuchtelingen, maar ook daklozen,
sekswerkers en drugsgebruikers worden
getroffen. Mensenrechtenorganisaties waar-
schuwen ondertussen dat er een ‘sociale
zuiveringsactie’ in de Franse hoofdstad
plaatsvindt.

Inbreuken op de mensenrechten

De olympische belofte is wel degelijk een
loze belofte. Waarom anders zouden landen
die zware inbreuken op de mensenrechten
plegen tot meermaals toe de kans krijgen
om de Spelen te organiseren? Wat had het
IOC dan gedacht? Dat landen die maar
weinig belang aan de waardigheid van
hun inwoners hechten, ineens goed zullen
omgaan met de arbeiders en bewoners van
de olympische stad van dienst?
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Dossier: Gedreven door sport

En lessen worden er evenmin getrokken. De
aanloop naar de Olympische Zomerspelen in
Peking van 2008 werd gekenmerkt door een
toename van mensenrechtenschendingen,
waaronder inbreuken op de persvrijheid en
de vrijheid van meningsuiting en vereniging.
De situatie van de arbeiders, die cruciaal
waren voor de olympische infrastructuur,
verslechterde, evenals de toestand van de
inwoners, die plaats moesten maken voor
nieuwe bouwprojecten. Bovendien verwij-
derde de Chinese overheid ‘ongewensten’
uit Peking, onder wie migranten, daklozen,
activisten en sekswerkers.

En wat doet het IOC? Dat kent de
Olympische Winterspelen van 2022 aan
Peking toe. Wat in schril contrast staat met
“het bevorderen van een vreedzame samen-
leving die begaan is met het beschermen
van de menseliike waardigheid”. Hoe blind
kan je zijn?

De rol van sponsoring

Sponsors uit de bedrijfswereld spelen
een belangrijke rol in de economie van
megasportevenementen. Bedrijven als
Coca-Cola, Procter & Gamble en Visa
investeren veel geld in die evenementen,
aangetrokken door de wereldwijde aan-
dacht die ze bieden. Die bedrijven zijn echter

ook onder vuur komen te liggen, omdat ze
betrokken zijn bij evenementen in landen
met een slechte reputatie op het gebied van
mensenrechten.

De laatste tijd is het onderzoek uitgebreid
naar de verantwoordelijkheid van bedrijven,
waarbij sponsors ter verantwoording worden
geroepen voor hun medeplichtigheid aan
wat ‘sportswashing’ wordt genoemd - waar-
bij regimes sport gebruiken om de aandacht
af te leiden van hun afschuwelijke staat van
dienst op het vlak van mensenrechten. Het
wordt steeds belangrijker voor sponsors om
na te denken over de ethische implicaties
van hun investeringen en een evenwicht te
vinden tussen de wens naar wereldwijde
zichtbaarheid en de noodzaak van maat-
schappelijk verantwoord ondernemerschap.

Activisme van sporters

Sporters zelf laten zich steeds vaker uit over
politieke en sociale kwesties en erkennen
hun macht als wereldwijde influencers om
verandering teweeg te brengen. Op die
manier kunnen atleten het verhaal verande-
ren en sportbestuursorganen dwingen om
ongemakkelijke waarheden onder ogen te
zien. Hoewel het ook anders kan aflopen:
Peng Shuai, de tennisspeelster die interna-
tionaal de aandacht op seksuele intimidatie

Sporters laten zich steeds vaker uit over
politieke en sociale kwesties en hopen
zo verandering teweeg te brengen, maar
het kan ook anders aflopen: Peng Shuai,
de tennisspeelster die de aandacht op
seksuele intimidatie in China vestigde,
verdween sindsdien uit de openbaarheid

en misbruik in China vestigde, verdween
sindsdien uit de openbaarheid.

Maar ook het bewust zwijgen van sporters
kan schade veroorzaken. We maken even
een sprong naar een ander sportevenement,
namelijk Formule 1. Die miljardenbusiness
komt wel op meerdere vlakken in opspraak,
maar recent trok de autosport zelfs de aan-
dacht van de niet-liefhebbers. Een van de
tien teambazen werd ervan beschuldigd
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van
een medewerkster te vertonen.

Twee van de twintig coureurs van het team
hebben zich over die zaak uitgesproken.
De rest wenste geen commentaar te geven
of verschool zich achter de woorden: “Ik
ben hier om te racen, niet om uitspraken
te doen.” Je zou daarmee akkoord kunnen
gaan, sporters hoeven niet altijd een uitge-
sproken mening te hebben over iets waar ze
weinig of niets mee te maken hebben. Ware
het niet dat alle coureurs zich een paar jaar
eerder met veel trots achter de campagne
#WeRaceAsOne schaarden.

Vrij vertaald klonk die campagne zo: “We racen
om te concurreren, we racen voor de opwin-
ding, we racen omdat het in ons bloed zit.
Maar om de wereld ten goede te veranderen,
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De impact op het leefmilieu bij
megasportevenementen is groot:

de organisatoren van Parijs 2024
hebben beloofd om ‘groene Spelen’

te organiseren, met aandacht voor het
gebruik van bestaande locaties, het
stimuleren van het openbaar vervoer en
het minimaliseren van de CO,-voetafdruk

moeten we racen voor iets groters, voor eer-
stelijnswerkers, voor inclusie en gelijkheid,
voor een duurzamere toekomst. We racen
als één.” Een mooie boodschap, dat wel.

Het lijkt er steeds meer op dat sporteve-
nementen zoals de Olympische Spelen,
Formule 1 en het wereldkampioenschap
voetbal niet langer alleen als vieringen van
sportieve prestaties worden gezien, maar
ook als complexe spektakels met belangrijke
sociaal-politieke implicaties. Dat verschui-
vende perspectief vraagt om een diepere
evaluatie van die evenementen, zowel op het
vlak van logistiek en entertainment als wat
betreft de ethische en humanitaire impact
die ze op de gastlocaties hebben.

Milieuoverwegingen

De impact op het leefmilieu bij het organi-
seren van megasportevenementen is groot.
De enorme bouwprojecten die nodig zijn om
die events op touw te zetten, leiden vaak
tot een aanzienlijke verstoring van het leef-
milieu, zoals de vernietiging van habitats,
milieuvervuiling en uitputting van hulpbron-
nen. Als reactie op de toenemende kritiek is
er een beweging in de richting van duurza-
mere sportpraktijken ontstaan. Zo hebben
de organisatoren van Parijs 2024 beloofd
om ‘groene Spelen’ te organiseren, met

onder meer aandacht voor het gebruik van
bestaande locaties, het stimuleren van het
openbaar vervoer en het minimaliseren van
de CO,-vostafdruk.

De realiteit van die beloften blijft echter
vaak achter bij de verwachtingen. Eerdere
sportevenementen hebben laten zien dat
verklaringen over duurzaamheid soms meer
over public relations gaan dan over echte
verandering. De uitdaging voor Parijs 2024
en alle toekomstige evenementen zal zijn om
de milieuretoriek in actie om te zetten, door
ervoor te zorgen dat duurzaamheid in elk
aspect van de planning en uitvoering van
het evenement wordt verweven.

Bewustwording via de media

De media spelen een essentiéle rol in hoe
sportevenementen wereldwijd worden
gezien en gepercipieerd. Ze kunnen de
schijnwerpers richten op kwesties als men-
senrechtenschendingen en de ontheemding
van lokale gemeenschappen, maar ze kun-
nen ook verhalen in stand houden die de
belangen van organisatoren en sponsors
van evenementen dienen. Een kritische en
onafhankelijke aanpak door de media is cru-
ciaal om ervoor te zorgen dat de verhalen
van degenen die negatieve gevolgen van
die evenementen ondervinden, net zo luid

worden gehoord als de vieringen van de
medaillewinnaars.

Bovendien hebben de sociale media de ver-
spreiding van informatie gedemocratiseerd,
waardoor activisten, atleten en bezorgde
burgers verhalen en perspectieven kunnen
delen die anders misschien gemarginaliseerd
of genegeerd zouden worden. Die verschui-
ving heeft de potentie om bestuursorganen,
sponsors en overheden meer verantwoor-
ding aan het publiek te laten afleggen.

Eindigen in schoonheid

Sport kan zo mooi zijn. Ze brengt mensen
werkelijk dichter bij elkaar. Denken we maar
aan het moment waarop Belgi€ op het WK
voetbal de halve finale haalde. Of toen Nafi
Thiam goud behaalde op de zevenkamp tij-
dens meerdere Olympische Spelen.

Maar zijn die grote sportevenementen het
waard? We moeten het antwoord schuldig
blijven. We kunnen het er wel eens over zijn
dat een grondige denkoefening en daaraan
gekoppeld concrete acties nodig zullen zijn,
willen we de belofte van een harmonieuze
samenleving met aandacht voor de waar-
digheid van de mens waarmaken.

* k %
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Protestacties tijdens wedstrijden

© Shutterstock.com

‘Q %
Verschillende spelers uit de National Football League knielden tijdens het spelen van het
Amerikaanse volkslied voor de wedstrijd als protest tegen racisme en politiegeweld; die acties
creéerden een groter maatschappelijk bewustzijn over raciale ongelijkheid

portwedstrijden en protestacties, het blijft een
gevoelige combinatie en veel sportbonden
poneren de absolute neutraliteit om de bal in het
midden te houden. Maar soms lukt dat niet en zijn protestacties
zo invloedrijk dat ze tot debatten en mentaliteitswijzigingen in
de samenleving leiden. Twee voorbeelden uit de praktijk om dat

te illustreren.

Jérémy Celen
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De Albanese adelaar

In de negentigste minuut van het Wereld-
kampioenschap voetbal op 22 juni 2018, dat
in Rusland plaatsvond, scoort een zekere
Xherdan Shagqiri de winning goal voor de
Zwitsers tegen het Servische voetbalelftal.
We herinneren ons de setting waar we het
doelpunt zagen, nog levendig; een zachte
zomeravond eind juni in de lokale snack-
bar, met een eigenaar die vond dat we iets
te uitbundig met de wedstrijd meeleefden.
Hij maande aan tot kalmte, maar wat er
gebeurde, bleek achteraf historisch.

Niets bijzonders, zal je denken, zo gaat dat
nu eenmaal vaak in voetbal. Maar het was
de viering van Shaqiri die de gemoederen
hoog deed oplopen. Shagiri, een Zwitser
met Kosovaarse roots, maakte met zijn
handen het gebaar van de ‘Albanese ade-
laar’, tot ontsteltenis van de meegereisde
Servische fans. De dubbelkoppige adelaar is
een verwijzing naar de Albanese vlag en naar
het conflict tussen Servié en Kosovo. Een
politiek geladen gebaar dus. De Servische
voetbalbond diende een klacht in en de
FIFA, de Wereldvoetbalbond, lanceerde een
onderzoek.

Tezelfdertijd barstte in Zwitserland een enorm
publiek debat los. Sociale media en nieuws-
kanalen stonden bol van de opiniestukken,
debatten en commentaren. Want het was
toch bizar dat een Zwitserse speler, door zijn
afkomst, zo’n storm kon veroorzaken.

Onderzoekers verdiegpten zich tussen maart
en oktober 2018 in discriminatie op basis van
achternaam op de Zwitserse huizenmarkt.
Hun bevindingen verschenen bij The Loop,
een online platform voor politieke research.
De onderzoekers reageerden op immo-
advertenties voor appartementen en gingen
na of ze een uitnodiging voor bezichtiging
ontvingen. Ze merkten dat men actief discri-
mineerde tegen mensen met een Turkse of
Albanese achternaam.

Na de avond van 22 juni stelden de
onderzoekers een sterke afname van de
discriminatie op basis van afkomst vast.
Maar om zeker te zijn, analyseerden ze data
van Google met betrekking tot zoektermen,
Wikipedia en tweets over spelers. Ook daar
vormt 22 juni een keerpunt. Drie maanden na

de wedstrijd kregen Kosovaarse immigranten
zes procent meer uitnodigingen om apparte-
menten te bezichtigen dan ervoor. Mensen
met een Turkse achternaam zagen dan weer
geen verschil in de mate van discriminatie.

De onderzoekers concludeerden dat
bekendheden, zoals voetballers, een merk-
bare invioed op de publieke opinie hebben
en dat binnen alle leeftijden, genders, klassen
en achtergronden. Bekende personen lijken
70 meer impact te hebben dan sensibilise-
ringscampagnes, die vaak te zeer voor eigen
parochie preken en moeilijk nieuw publiek
bereiken. Eind december 2018 verkozen de
Zwitsers Doppeladler bovendien als woord
van het jaar.

Knielen op het veld

In augustus 2016 knielden verschillende
spelers van de National Football League,
de competitie van American football in de
Verenigde Staten, tijdens het traditionele
volkslied dat voor iedere sportwedstrijd
weerklinkt. Het gold als een aanklacht tegen
racisme en politiegeweld, in het kader van
de Black Lives Matter-protesten en beto-
gingen. Onder de knielende spelers Colin
Kaepernick. Hij argumenteerde dat hij niet
wilde rechtstaan voor de vlag van een natie
die mensen van kleur actief onderdrukt.

Het was tekenend voor de Amerikaanse
polarisatie dat onder fans, politici en de hele
bevolking zowel positieve als negatieve reac-
ties op die acties volgden. De toenmalige
Amerikaanse president Donald Trump riep
zelfs op om alle knielende NFL-spelers te
ontslaan. Het gebaar kreeg navolging over
de hele (sport)wereld en ook de Rode Duivels
knielden tijdens interlands regelmatig uit soli-
dariteit net voor het wedstrijdbegin.

Kaepernicks sportcarriere liep sindsdien
niet van een leien dakje. Hij is al enkele jaren
op zoek naar een nieuwe club. Binnen de
hiérarchische organisatie van het American
football wordt Kaepernick niet als een positief
voorbeeld gehanteerd, maar eerder als een
afschrikmiddel om jonge, nieuwe spelers niet
te laten afwijken van de regels. Het wordt
niet getolereerd om als speler statements
te maken. De clubeigenaars en sportbond
bepalen wat al dan niet kan. Wie daarvan
afwijkt, wordt het leven moeilijk gemaakt.

Een studie uit 2023 van Ethan Poskanzer
en Alexandra Rheinhardt, verschenen in het
academisch tijdschrift Organization Science,
volgde de verdere carriere van de eerste vifftig
NFL-spelers die knielden. Heel wat van die
spelers verlieten hun club omdat ze er te weinig
steun voelden. Dat gebeurde op verschillende
manieren: hun contract liep af, het werd ont-
bonden of spelers gingen met pensioen.
Toch valt het volgens de onderzoekers op
dat knielende spelers elders vaak een betere
aanbieding kregen. Ook trokken ze vaker
naar een ploeg waar de coach en eigenaar
positief tegenover de protestacties stonden.

De Amerikaanse sportjournalist Dave Zirin
beschrijft het ‘Kaepernick-effect’ treffend
als een signaal van nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen. Hij omschrijft de acties van
Kaepernick en zijn teamgenoten als ‘kanaries
in de kolenmijn’. Het publieke debat dat zich
voltrok nadat het knielen in miljoenen huis-
kamers was te zien, maakte heel wat los in
de Amerikaanse samenleving.

Na nieuwe dodelijke incidenten, waaronder
de dood van de zwarte Amerikaan George
Floyd, kwamen tijdens de zomer van 2020
de grootste protesten ooit in de Verenigde
Staten op gang. Zirin geeft aan dat het
knielen een groter bewustzijn over raciale
ongelijkheid creéerde, waardoor nieuwe
incidenten automatisch meer mensen op
de been brachten. Zo bleek ook dat er de
afgelopen jaren op de werkvloer bij onder
meer Google, Amazon en Walmart een gro-
tere bereidheid tot protestacties was rond
thema'’s als immigratie en klimaat.

Gamechanger in de samenleving

De impact van protestacties tijdens sport-
wedstrijden op maatschappelijke discussies
kan zeer groot zijn. Het onder de aandacht
brengen van thema’s die voorheen onder de
radar bleven, maakt dat die kwesties plots het
middelpunt van het publieke debat worden.

Ook blijken er nadien blijvende effecten van
die protestacties merkbaar te zijn, zoals een
toename van sociaal protest en mentaliteits-
wijzigingen ten aanzien van minderheden. Op
die manier kan sport een gamechanger in de
samenleving zijn.
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Het voetbalaanbod van Kazerne Dossm
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Tomas Baum, directeur van Kazerne Dossin, memoriaal, museum en onderzoekscentrum
over Holocaust en mensenrechten: “We hebben geen heropvoedingsambities, maar we
willen mensen de kans geven om iets zinvols te leren en te beleven.”

acisme en discriminatie zijn fenomenen die ook

in de sportwereld voorkomen. Kazerne Dossin,

memoriaal, museum en onderzoekscentrum
over Holocaust en mensenrechten, kreeg vanuit de voetbalwereld
de vraag om met die thema’s aan de slag te gaan, wat
resulteerde in een aanbod op maat. Wij volgen samen met de
Federatie van Antwerp Supportersclubs een rondleiding in het
museum en spreken nadien met directeur Tomas Baum over het
‘voetbalaanbod’ van Kazerne Dossin.

Dietlinde Wouters
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Kazerne Dossin is meer dan een museum
over Holocaust en mensenrechten;
het is ook een plek voor herinnering

en herdenking, en het is een
onderzoekscentrum en archief dat zich
verdiept in de Holocaust in Belgié en
Noord-Frankrijk en de gedeporteerde
Joden en Roma een gezicht geeft

Een voetbalrondleiding op maat

Op een koude, maar zonnige zaterdagmor-
gen staan we een groep leden van de FASC,
de Federatie van Antwerp Supportersclubs,
op te wachten aan het onthaal van Kazerne
Dossin in Mechelen. De FASC heeft in totaal
een 120-tal leden warm gemaakt voor een
bezoek aan het museum en organiseert
daartoe drie uitstappen als deze. Dat de ver-
plaatsing in de spelersbus van voetbalclub
Antwerp gebeurt, is een meerwaarde, maar
het is zeker niet de enige motivatie van de
deelnemers.

Tomas Baum is onze gids vandaag. Hij slaagt
erin zijn verhaal over de Dossinkazerne, de
Holocaust en de mechanismen daarachter
op een subtiele manier met het thema voet-
bal te verweven. Hij heeft het over de levens
van enkele talentvolle voetballers die via een
tussenstop in de Dossinkazerne werden
gedeporteerd en in Auschwitz belandden.
“Stel je voor dat ze Toby (Alderweireld, red.)
zomaar zouden deporteren”, hoor ik in de
groep.

De geschiedenis van de Holocaust wordt
toegelicht aan de hand van processen als
groepsdruk, groepsdynamieken, stereoty-
pering en wij-zij-denken. Op een natuurlijke
manier legt de gids linken met de leefwereld
van voetbalsupporters. In de groep worden
persoonlijke groepservaringen gedeeld en
wordt verrassend diepgaand gereflecteerd
over de ratio die wel eens vervaagt wanneer
de emoties het overnemen in de tribune,
over de betekenis van voetbaltradities en

over de grenzen tussen wat aanvaardbaar
en wat kwetsend is.

Na de gidsbeurt praten we nog even na
met Dominik Van Landeghem, commu-
nicatieverantwoordelijke van de FASC en
organisator van het bezoek aan Kazerne
Dossin. Dominik is heel enthousiast. Hij
geeft aan dat hij het interessant had gevon-
den als de geschiedenis van voetbalclub
Royal Antwerp FC nog meer aan bod zou
zijn gekomen, maar tegelijk heeft hij het ook
niet echt gemist. De besproken thema’s
zoals groepsdynamieken en wij-zij-denken
in de context van de Holocaust zijn ook van-
daag nog bijzonder relevant, erkent hij, en ze
zijn gemakkelijk te linken aan de persoonlijke
ervaringen van voetbalsupporters. Dominik
concludeert dat hij de voetbalrondleiding op
maat zeker zal aanraden aan supporters-
federaties van andere clubs.

Betekenisvolle ervaringen
Tomas Baum is niet alleen gids, in het
dagelijkse leven is hij directeur van Kazerne
Dossin. Na de begeleide rondleiding gaan
we met hem dieper in op het voetbalaanbod
dat Kazerne Dossin aanbiedt.

Hoe is het voetbalaanbod van Kazerne
Dossin eigenlijk tot stand gekomen?

We werden gecontacteerd door de Pro
League en de Koninklijke Belgische
Voetbalbond die op zoek waren naar een
educatieve partner om rond wangedrag in
voetbalstadions te werken. Op dat moment
hadden we al leertrajecten lopen als onder-

deel van een samenwerkingsovereenkomst
met justitie, die daders van haatmisdrijven
voor een leerervaring naar Kazerne Dossin
doorstuurt. De twee voetbalorganisaties
zochten een partner om zowel clubs als
individuele mensen naar door te verwijzen.
Een begeleide rondleiding in Kazerne Dossin
is daarbij een alternatieve maatregel, het is
geen straf.

Bij de leertrajecten justitie en voetbal werken
we steeds met een traject op maat. Dat wil
zeggen dat we een voorafgaand kennisma-
kingsgesprek hebben om de rondleiding
beter op de deelnemer af te stemmen. Zowel
de gids als de deelnemer maken nadien een
verslag, en Kazerne Dossin contacteert de
deelnemer ook nog voor een nabespreking.
Onze ambities zijn bescheiden. We hebben
geen heropvoedingsambities, maar we wil-
len mensen de kans geven om iets zinvols
te leren en te beleven.

De leertrajecten voetbal waren aanvankelijk
alleen voor volwassenen, maar nu bieden we
ze 00k aan minderjarigen aan die dan samen
met hun familie komen. Ondertussen wer-
ken we trouwens niet alleen reactief, maar
ook preventief. Zo kunnen medewerkers van
voetbal- en supportersclubs een sensibili-
serende groepsrondleiding volgen met het
thema voetbal als rode draad. Daarnaast
bieden we ook opleidingen aan waarbij
medewerkers van voetbalclubs methoden
aangereikt krijgen om in hun eigen club met
de uitdagingen van het wij-zij-denken om te
gaan.
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Voetbal was aanvankelijk geen speciali-
satie van het museum. Op welke manier
zijn jullie aan de slag gegaan om dat
thema bij die rondleidingen centraal te
stellen?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben
in de Dossinkazerne in totaal 25.843 men-
sen gevangengezeten. Sommige van die
gevangenen hadden een duidelijke link met
voetbal. We hebben onderzoek gedaan om
enkele van die levensverhalen uit te werken,
zodat we die bij de begeleide rondleidingen
aan bod kunnen laten komen.

Ook voor mensen die ondergedoken leef-
den, speelde voetbal soms een belangrijke
rol. In de brieven die zij naar elkaar schre-
ven, gaat het regelmatig over de laatste
voetbaluitslagen. Zo’n details over het
dagelijkse leven tijdens de oorlog zorgen
voor herkenning bij mensen van vandaag.
Voetbalclubs hebben vaak ook een rijke
geschiedenis, bijvoorbeeld met leden die
collaboreerden of anderen die werden
opgepakt en gedeporteerd. We proberen
voetbalsupporters een verhaal op maat van
hun club te vertellen.

Is er veel interesse in de voetbalrond-
leidingen? En hoe zijn de reacties
achteraf?

We gidsten ondertussen al vijf individuele
leertrajecten, drie gezinsrondleidingen, der-
tien groepsrondleidingen als alternatieve
maatregel en negenendertig preventieve
rondleidingen.

Over het algemeen zijn de reacties bemoe-
digend en positief. Er zijn natuurlijik mensen
die niet vrijwillig komen en weerstand tegen

het bezoek tonen. We hebben al wel eens
een negatief advies uitgebracht, wanneer
we vaststellen dat een bezoek echt geen
zin heeft. Toch leidt een bezoek meestal
tot een betekenisvolle ervaring. We mer-
ken bijvoorbeeld dat mensen veel van de
rondleiding onthouden en dat ze dankbaar
zijn tegenover de gids.

Voor jongeren lijken de Tweede
Wereldoorlog en de Holocaust waar-
schijnlijk thema'’s uit een ver verleden.
Hoe slagen jullie erin om de interesse
bij die doelgroep op te wekken?

Het eerste wat we in een museum als
Kazerne Dossin moeten doen, is de
geschiedenis vertellen, want die mogen we
niet vergeten. Tegelijk willen we ook meer
doen. Thema’s als identiteit, stereotypering,
miskenning van mensen, geweld en onrecht
komen uitgebreid aan bod in Kazerne
Dossin. Die onderwerpen kan je gemakke-
lijk op de actualiteit en de leefwereld van
jongeren betrekken en dat leidt vaak tot
interessante gesprekken.

Als museum willen we wel wegblijven van
het moraliserende, want dat is een aan-
pak die niet werkt. Je kan niet controleren
hoe mensen betekenis aan ons verhaal
geven. Die drang moet je loslaten. Je kan
niet tegen mensen zeggen wat ze moeten
voelen. Ze gaan op hun eigen manier met
informatie om, je kan als gids alleen meege-
ven wat je zelf waardevol vindt. We moeten
kennis overdragen, maar tegelijk ook ruimte
voor vragen laten. Het is beter dat mensen
buitengaan met veel vragen dan met veel
antwoorden. Zo blijft het bezoek nadien
langer doorwerken.

Hoe zie jij als directeur de rol van
Kazerne Dossin in de maatschappij?
Kazerne Dossin is niet zomaar een museum,
het is een locatie met verschillende functies.
Eerst en vooral is het een lieu de mémoire,
een plek voor herinnering en herdenking. Het
is een plaats waar iets belangrijks is gebeurd
en waar iedereen welkom is om de slacht-
offers te herdenken. Daarnaast hebben we
als archief ook een bewaarfunctie. Er wordt
onderzoek gedaan en we zetten in op inter-
nationale samenwerking. Het is belangrijk dat
we onze documenten kunnen digitaliseren en
delen met internationale instellingen. Tot slot
Zijn we ook een tentoonstellingsplek waar we
het verhaal van de Dossinkazerne vertellen en
een selectie van objecten tonen. We willen
dat het museum een plaats is waar mensen
iets betekenisvols kunnen leren en ervaren.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Het voetbalproject is klein gestart, maar
ondertussen al enorm gegroeid en het heeft
zeker nog potentieel. We hopen de relaties
met de sportwereld nog verder uit te bouwen.
Het geeft veel voldoening als we bezoekers
over de vloer krijgen die uit zichzelf misschien
niet zouden komen, zoals voetbalsupporters.
Daar willen we verder op inzetten. We heb-
ben inmiddels ook plannen voor een tijdelijke
expositie over sport en Auschwitz.

Daarnaast willen we de vaste tentoonstelling
vernieuwen. Het museum is twaalf jaar oud
en het is tijd om de expo aan de tijdsgeest
aan te passen. Houd het aanbod van Kazerne
Dossin dus zeker in het oog, want we hebben
heel wat plannen voor de toekomst.

* * %
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Gezegd

“Many more people in the world are concerned about sports than
human rights.”
- Samuel P. Huntington, Amerikaanse politicoloog.

“Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with
hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic
pleasure in witnessing violence. In other words, it is war minus the
shooting.”

- George Orwell, Britse schrijver en journalist.

“If all the year were playing holidays, to sport would be as tedious
as to work.”
- William Shakespeare, Britse toneelschrijver, dichter en acteur.

“The only one who can tell you “you can’t win” is you and you don’t
have to listen.”
- Jessica Ennis-Hill, Britse atlete meerkamp.

Mens sana in
corpore sano

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Die uitdrukking staat voor
het ideaal van een brede vorming: om gezond te zijn moet de mens
zowel intellectueel als sportief actief zijn.

Dat het motto rechtstreeks uit de oudheid zou stammen, is een
wijdverspreide misvatting. De zin werd voor het eerst in die betekenis
gebruikt in 1861 door de Engelsman John Hulley, als het devies voor zijn
Liverpool Athletic Club. De leuze paste bij de elitaire negentiende-eeuwse
visie op sport die zich toen in Engeland ontwikkelde. Op de Engelse
kostscholen kregen de rijke jongens naast een intellectuele ook een
gedegen sportieve vorming, naar het ideaal van de veelziidige opvoeding.

In de oudheid werd ‘mens sana in corpore sano’ slechts eenmaal
neergeschreven, door de dichter Juvenalis, maar in een heel andere
context. “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, schreef
hij. “Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond
lichaam.” Hij had het dus helemaal niet over sport.

Weetjes

In een olympische gouden medaille zit meer zilver dan goud.

In 1971 speelde astronaut Alan Shepard golf op de maan. Hij sloeg er
een golfbal met een speciale club die hij tijdens de missie van Apollo
14 had meegenomen.

Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Seks als sport?

Wil je gaan sporten om af te slanken? Of lijkt seks om
te vermageren je een verleidelijk voorstel?

Onderzoekers aan de universiteit van Quebec temperen
evenwel de verwachtingen: “Tijdens een vrijpartij
verbranden mannen gemiddeld 101 kcal en vrouwen
69 kcal. Op de loopband verbranden mannen 276 kcal
in een halfuur en vrouwen 213 kcal.” Ze besluiten: “Om
te vermageren lijkt seks geen geschikt middel: voor
een kilootje minder kost het je 90 tot 400 vrijpartijen in
functie van de intensiteit en duur ervan.”

Maar bekijk het positief: seks kan, zoals wandelen en
rustig joggen, bijdragen aan de aanbevolen 2,5 uur
fysieke inspanning met gematigde intensiteit per week
om in vorm te blijven.

Slechte verliezer

“Je moet verliezen om te leren winnen”, is een vaak
gehoorde uitspraak. Als je niet tegen je verlies kan, is het
handig om je in de kunst van het verliezen te bekwamen.
Hier alvast vijf tips.

- Experimenteer op een veilige manier met verliezen.
Speel een spel met mensen die je vertrouwt en van
wie je het niet erg zou vinden om te verliezen.

- Stel jezelf haalbare doelen. Ga er niet van uit dat je per
se moet winnen. Zo goed mogelijk presteren kan ook
een mooi doel zijn.

- Ga na waarom verliezen voor jou zo moeilijk is. Welke

gedachten heb je daarbij? Denk je bijvoorbeeld dat

mensen je niet meer aardig vinden als je een keer
verliest? Bekijk dan of die gedachte reéel is en stel
ze bij.

Probeer te leren van je verlies. Waarom ging het fout

en wat kan je een volgende keer anders doen?

Sta jezelf toe om te balen van je verlies, het is normaal

dat je je zo voelt. Maar stel jezelf vervolgens wel een

nieuw doel: richt je op de volgende wedstrijd en probeer
die te zien als een uitdaging om beter te presteren.
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